
EFFECT VAN DE MILITARISERING

nog twee gevormd die een echte militaire training kregen en waarvan de
eerste, de Peta, gewapend was, de tweede, de Hizbullah, niet.

Peta was een afkorting van de laatste drie woorden van Sukarela Tentera
Pembela Tanah Air: het Vrijwilligersleger voor de Verdediging van het
Vaderland. De oprichting van dat leger was een denkbeeld van officieren
van het hoofdkwartier van generaal Teraoetsji - beter dan elders wist
men dáár, hoe weinig talrijk de Japanse troepen in de Nanjo waren en
hoe moeilijk het was, uit Japan versterkingen aan te voeren. In Birma
vocht een Birmaans korps zij aan zij met de Japanners, op Malakka en
elders werd het Indian National Army gevormd - waarom ZOLl men dan
niet op Java een uit Indonesiërs bestaande militaire formatie oprichten?
De bedoelde officieren meenden dat men daartoe op Java de dienstplicht
diende in te voeren, maar dat denkbeeld werd door generaal Harada
afgewezen: werd het verwezenlijkt (hetgeen nauwelijks mogelijk was
doordat er op Java alleen in de stadsgemeenten bevolkingsregisters
waren), dan zou men, ook als men slechtsvan een gering aantal jaarklas-
sen de dienstplichtigen zou oproepen, na keuring een veel te groot aantal
recruten overhouden. Daar waren geen wapens voor. Kon men evenwel
slechts weinigen opleiden en uitrusten, dan leek het beter, een korps van
zorgvuldig uitgezochte vrijwilligers te vormen. Zouden zij tegen de
Japanse discipline bestand zijn? Was het wel mogelijk, Indonesiërs te
vormen tot militairen, even gehard als de Japanse militairen waren?
Harada was er niet zeker van. Vandaar dat in januari '43 besloten werd,
in diep geheim bij Tangerang, even bewesten Batavia, een opleidings-
centrum op te richten waar vijftig Indonesische jongeren van zestien tot
twintig jaar onderworpen zouden worden aan dezelfde opleidingsme-
thoden die in Japan werden toegepast. Het centrum kwam onder verant-
woordelijkheid te staan van een Japanse inlichtingendienst, de Beppan,
de geselecteerde jongeren werden er samengebracht zonder dat hun
ouders wisten waar zij zich bevonden, en als commandant werd een
Japanse kapitein aangewezen, Motosjige Janagawa, die voor de oorlog
al enige tijd op Java had vertoefd en van wie generaal Harada's staf wist
dat hij de vijftig jeugdige Indonesiërs in geen enkel opzicht ZOLl sparen.
'Wij bewonderden en respecteerden hem enorm', aldus een lid van een
latere groep van vijftig (die zich toen als vrijwilliger had aangemeld omdat
hij werkloos was).

'Hij was bijzonder moedig, volkomen eerlijk en volstrekt onpartijdig ... Twee
voorbeelden. We waren in twee groepen verdeeld van elk vijf-en-twintig man.
Iemand in groep A verloor tijdens een oefening een patroon. Twaalf uur waren


