DE AANLOOP TOT DE REPUBLIEK

we allemaal bezig om samen met Janagawa zonder eten of drinken naar die
patroon te zoeken. Ook werd ons geleerd, ons geweer te beschouwen als deel
van ons lichaam. Op een keer brak een van onze jongens een houten stok voor
het schoonmaken van de geweerloop maar dat bekende hij niet. Wij werden allen
bijeengeroepen en bevolen tien uur lang te knielen op twee op hun smalle kant
liggende houten latten . . . Janagawa en de andere Japanners die er waren, deden
hetzelfde, alleen dan opstaande wanneer iemand die het niet langer kon uithou-
den, een klap moest krijgen.”!

Met deze en dergelijke methoden werd de eerste groep van vijftig
geselecteerden opgeleid. Slechts twee konden de training niet doorstaan.
Een bemoedigend resultaat, vond Harada. Prompt werden dus opnieuw
vijftig jongeren naar het centrum in Tangerang gezonden. Zo kreeg men
dus een kleine honderd getrainden bijeen die op htin beurt als onderof-
ficieren de andere vrijwilligers van de Peta zouden kunnen opleiden.

Hoe nu die Peta te introduceren aan de Indonesiérs op Java? Harada
en zijn medewerkers namen aan dat het een goede indruk zou maken als
het de schijn had dat de vorming van de Peta gevolg was van een verzoek
van Indonesische zijde. Wellicht van de leiding van de Poetera: Soekarno,
Hatta, Dewantoro en Mansoer? Neen, zij hadden midden 43 met hun
pogingen om Todjo te beinvloeden, zoveel ergernis gewekt bij Harada
dat deze, toen eenmaal vaststond dat Tokio met de oprichting van de Peta
accoord ging, besloot, op een andere Indonesiér een beroep te laten doen,
nl. op Raden Gatot Mangkoepradja, een bekend nationalist uit de periode
tussen de twee wereldoorlogen (hij had in ’30 samen met Soekarno
terechtgestaan), die in 33 in Tokio was geweest, Janagawa al voor de
oorlog had ontmoet en van maart ’42 af met deze in contact had gestaan.
Het was op 8 september '43 (uiteraard een 8ste!) dat Gatot een brief
schreef die hij, zo werd bericht, met zijn eigen bloed had ondertekend?
— een brief, waarin hij het Japans militair bestuur verzocht, uit op Java
woonachtige Indonesiérs een Verdedigingskorps te vormen ‘om mede te
strijden tot de macht van Engeland, Amerika en hun bondgenoten
vernietigd is.” Het Japans militair bestuur deed alsof het door dit verzoek
ten zeerste verrast was — het zou, deed het bestuur weten, in overweging
worden genomen. Vervolgens droeg het bestuur er zorg voor dat Gatots
verzoek (het werd op 9 september in Asia Raya opgenomen met een
afbeelding van de handtekening) in de pers de steun kreeg van vooraan-
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