
DE 'PETA'

staande Islamietische leiders en andere hooggeplaatsten, zoals de regent
van Bandoeng, Raden Adipati Ario Wiranata Koesoema, en de Soesoehoe-
nan, de vorst van Soerakarta. 'Signijicantly', aldus de Amerikaanse histo-
ricus Benedict Anderson, 'the public endorsements oj Soekarno and Hatta
appeared belatedly.'

Intussen was de Beppan bezig om via Islamietische leiders (de leiding
van de Poetera en haar kader werden er zorgvuldig buitengehouden)
candidaat-officieren en -onderofficieren te vinden. Japanse Moslems
traden daartoe in contact met de voormannen van de Nahdat al' Oelama,
de Mohammadijan en de Miai - daarbij werd er van uitgegaan dat diegenen
die commandant zouden worden van de bataljons, in staat zouden zijn,
rechtstreeks en via hun familieleden en kennissen ca. vijfhonderd be-
trouwbare jongeren aan te trekken die in het bedoelde bataljon zouden
worden opgenomen. Eind september bezat de Beppan de namen van
diegenen die als commandanten van de eerste te vormen Peta-bataljons
zouden kunnen optreden en vervolgens maakte generaal Harada op
3 oktober de oprichting van de Peta bekend, 'gezien de laaiende geestdrift
en ook ter vervulling van de vurige wens van de vijftig miljoen ingeze-
tenen van Java.'

Het enige dat uit Harada's decreet bleek 1, was dat de Peta uit vrijwil-
ligers zou bestaan, onder leiding geplaatst zou worden van het Japanse
leger en 'in elke residentie afzonderlijk' zou worden ingezet - wij
herinneren er aan dat de Japanse opperbevelhebber kort tevoren opdracht
had gegeven, de verdediging van Java per residentie te organiseren.

Later in oktober werden de candidaat-officieren voor de Peta in het
vroegere Knil-kampement te Buitenzorg samengebracht, waar zij aan een
rigoureuze training werden onderworpen - die zal verscheidenen niet
gemakkelijk zijn gevallen want de meeste aanstaande bataljonscomman-
danten (hoofdzakelijk leerkrachten van Islamietische scholen) waren
veertig tot vijftig jaar oud en de meeste aanstaande compagniescomman-
danten (ook onder hen bevonden zich talrijke leerkrachten) dertig tot
veertig. Bataljonscommandanten zouden de rang van majoor krijgen
- een rang die, aldus de Japanners, door hen op gelijke hoogte werd
geacht met die van een regent. Peta-officieren kregen, als alle Japanse,
een zwaard, een van klein model evenwel.

In december '43 begon de training van de vrijwilligers. Er kwamen er
aanvankelijk voldoende naar voren. Anders dan bij de heihds het geval
was geweest, behoefden zij geen Japans te kennen en hadden zij geen
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