DE ‘PETA’

de marinegebieden kwam verder geen met de Peta te vergelijken formatie
tot stand, wél op Sumatra. Daar werden door het militair bestuur van het
Vijf-en-twintigste Leger de nationalistische leiders weél ingeschakeld (wij
herinneren er aan dat zij op Sumatra in de tweede helft van de bezetting
minder werden tegengewerkt dan op Java) en met hun medewerking
werd in november '43 begonnen met de vorming van een uit Indonesiérs
bestaand bataljon op Zuid-Sumatra — elders op het eiland kwamen er
slechts compagnieén. Het geheel heette de Lasjkar Rakjat (‘het Volksle-
ger’) en ging, aldus Kanahele, in totaal ca. achtduizend militairen tellen.!
Mogelijkerwijs zijn het er aanzienlijk meer geweest — wij weten dat alleen
al in Atjeh in de Lasjkar Rakjat vijf- tot zesduizend jongeren werden
bijeengebracht die er levendig over klaagden dat in het kader te veel
Japanners en te weinig Atjehers zaten. Daarenboven werd in 45 op
Oost-Sumatra door de Japanners, los van de Lasjkar Rakjat, een grote
organisatie, hoofdzakelijk uit landbouwers en vissers bestaande, opge-
richt die zich op een volksguerrilla gingen voorbereiden, naar wij ver-
onderstellen: met primitieve wapens.

Op Java waren, gelijk eerder vermeld, de bataljonscommandanten van
de Peta vooral uit Islamietische kringen aangetrokken, maar waren de
DPeta-bataljons als geheel geen Islamietische formaties geworden. Het
nieuwe, door de Japanners eind 43 toegelaten Islamietische verbond, de
Masjoemi, nam daar aanstoot aan. Van zijn kringen uit werd aan Harada
gezegd dat, als hij de Muasjoemi verlof gaf, eigen strijdkrachten op te
richten, een situatie geschapen zou worden waarbij in de moskeeén de
‘heilige oorlog’ tegen Japans vijanden kon worden gepredikt, als gevolg
waarvan wellicht een half miljoen jongeren uit overtuigd-Islamietische
kringen zich zou aanmelden voor voorbereiding op een volksguerrilla.
Dit voornemen van de Masjoemi-leiders drong tot de nationalisten door
die, beseffend dat de Masjoemi naar de vorming van een zuiver-Islamie-
tische staat streefde, zich er zorgen over gingen maken. Op hun aandrang
gaf de Centrale Adviesraad in november ’44 Harada in overweging, alle
Indonesische militaire en semi-militaire formaties die op Java waren
ontstaan, in één verband samen te brengen.

! Kanahele, p. 129.
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