
DE AANLOOP TOT DE REPUBLIEK

Harada legde dat advies naast zich neer en willigde het verzoek van
de Masjoemi in: begin december maakte hij bekend dat er een strijdmacht
van overtuigd-Islamieten zou worden opgericht: de Hizbullah, 'het Leger
van Allah'. Ongehuwde jongeren van zeventien tot negen-en-twintig
jaar konden ertoe toetreden. Als eersten werden ca. vijfhonderd, uit
Islamietische seminaria, pesantrèn, afkomstige jongeren in het, eerder
door de Peta gebruikte, vroegere kampement van het Knil te Buitenzorg
getraind, zulks onder leiding van de door ons al genoemde kapitein
Janagawa; die training begon in februari '45 en duurde drie maanden. In
mei verspreidden die eerste vijfhonderd zich over Java om in de ver-
schillende residenties Hizbullah-eenheden, waarvan de leden door de
Masjoemi waren bijeengebracht', te helpen opleiden. Vuurwapens kreeg
de Hizbullah niet - haar leden moesten ten strijde trekken met messen
en bamboesperen. De officiële Japanse opgave was dat in de Hizbullah-
eenheden ten tijde van Japans capitulatie ca. vijftigduizend jongeren
waren samengebracht - Anderson noemt dat cijfer 'much exaggerated'?

*

Telt men de cijfers op die wij in deze paragraaf vermeldden, dan waren
er op Java ten tijde van Japans capitulatie korpsen met een totale sterkte
van ruim twee miljoen man": bijna éénmiljoendriehonderdduizend man
hulppolitie (de Keibodan), vijf- tot zeshonderdduizend man 'Arbeids-
dienst' (de Seinendan), de rest: ruim tweehonderdveertigduizend man,
militaire of semi-militaire, althans enigermate militair opgeleide groe-
pen, waarvan men echter slechts de ca.vijf-en-twintigduizend heiho's en
de ca.zes-en-dertigduizend Peta-militairen als werkelijke militairen mag
beschouwen - zij hadden evenwel, toen Japan capituleerde, maar weinig
vuurwapens tot hun beschikking. Wat op Java aan vuurwapens aanwezig
was, was bijna uitsluitend Of in handen van de Japanse strijdkrachten (de
Kenpeitai inbegrepen) Of van de inheemse politie. Wij zijn dan ook
geneigd te menen dat de Japanners met al hun op het voeren van een

I Voor al dit werk kreeg de Masjoemi een speciale subsidie van het Japans militair
bestuur van f 300000 - een Japans officier verklaarde na de oorlog dat daarvan, naar
hij meende, slechts de helft was uitbetaald. 2 Anderson, p. 26. 3 Volgens de
Japanse opgave waren er korpsen met de volgende sterkte: hei/w's (hulpsoldaten): ca.
25000, Barisan Pelopor: ca. 80000, Keibodan/Keibotai (hulppolitie): 1280000, Seinendan
('Arbeidsdienst'): 500-600000, Barisan Brani Mali (Zelfmoordkorps): ca. 50000, Peta
('echte' militairen): 36000, Hizbullah ('Leger van Allah'): 50000.

974


