
GEEN STRIJDMACHT VAN BETEKENIS

volksguerrilla gerichte maatregelen niet een Indonesische strijdmacht van
reële betekenis hadden geschapen - wèl hadden zij in de samenleving
op Java een nieuwelement gebracht: een element van aanvalslust dat in
de pers en de radio alsook in de filmjournaals voortdurend was onder-
streept. Drong dat element inderdaad tot in de verste dessas door? Wij
betwijfelen het. Waarschijnlijker lijkt ons dat er grote landelijke gebieden
op Java waren waar men in '44-'45 van de Japanners en van de door hen
opgerichte militaire en semi-militaire korpsen nauwelijks iets merkte. De
Barisan Pelopor, de Barisan Brani Mati, de Peta en de Hizbullah telden
tezamen volgens de Japanse opgave tweehonderdzestienduizend man:
ook als men zou aannemen dat die opgave juist is geweest, zou het toch
voor het eiland dat ruim 1000 kilometer lang is, geen hoog cijfer zijn
- van de verhouding der bevolkingsaantallen uitgaand, zouden het in
Nederland nog geen veertigduizend man zijn geweest.

Men dient tenslotte in het oog te houden dat, behalve ten aanzien van
de heiho's en de Peta, de vorming welke van Japanse militairen uitging,
niet intensief kan zijn geweest; daarvoor waren er te weinig. Als instruc-
teurs zullen toch eerder Japanse officieren en onderofficieren zijn gebruikt
dan Japanse manschappen, welnu: meer dan tweeduizend officieren en
onderofficieren waren er zeker niet en van hen kunnen de Japanse staven
bezwaarlijk meer dan een beperkt aantal voor instructie-doeleinden
hebben afgestaan (het tekort was zo groot dat voor de opleiding van de
Peta officieren uit Japan werden aangetrokken). De staven zullen dan wel
diegenen hebben aangewezen van wie verwacht mocht worden dat zij
de eenheden waaraan zij waren toegevoegd, zouden aanpakken op de
wijze van kapitein Janagawa: strak, meedogenloos, keihard. Heeft dat,
gegeven de andere aard der Indonesiërs, nimmer tot spanningen en
conflicten geleid? Wel degelijk. Volgens de Japanner Mijosji waren er
talrijke 'kleine incidenten ... in verschillende streken" - het grootste
deed zich in februari '45 in het van oudsher roerige Blitar op Oost-Java
voor (zie kaart XVI op de pag.'s 640-641), waar grote delen van een
Peta-bataljon tot rebellie overgingen.

*
Verschillende factoren hebben tot die rebellie geleid: vele Peta-militairen
hadden genoeg van de wijze waarop zij door de Japanners werden

1 Aangehaald in Nisjijima, p. 135.
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