DE ‘PETA’-OPSTAND IN BLITAR

enkele andere Peta-bataljons die opdracht hadden gekregen, de opstan-
delingen, voorzover bereikbaar (Soeprijadi was gevlucht), er van te over-
tuigen dat voortgezet verzet geen zin had. Inderdaad, het werd door de
meesten opgegeven. Slechts kleine aantallen trokken zich in de bergen
terug — zij waren na een week of vier uitgeschakeld.

Omstreeks tweehonderd Peta-militairen werden gevangen genomen,
aan de Kenpeitai overgedragen en op de gebruikelijke barbaarse wijze
vethoord. De minderen werden in een nieuw Peta-bataljon samenge-
voegd dat op een vulkaanhelling, ver van een bewoonde plaats en in een
dorre streek, een eigen bivak moest bouwen en daar verder extra hard
werd aangepakt — vijf-en-vijftig officieren en onderofficieren werden naar
Djakarta overgebracht waar zij midden april door de Japanse militaire
rechtbank werden berecht. De rechtbank was voor die gelegenheid uit-
gebreid met zes Indonesiérs: twee bataljonscommandanten van de Peta
en vier burgers, onder wie prof. Soepomo. Zes opstandelingen werden
ter dood veroordeeld en geéxecuteerd, negen-en-veertig (van wie vier
v66r Japans capitulatie overleden) kregen diverse gevangenisstraffen op-
gelegd, drie levenslang. Voorts moesten de burgemeester van Blitar en
de regent van het regentschap waarin deze stad lag, hun functie ter
beschikking stellen. Wat met Soeprijadi is geschied, staat niet vast — het
is mogelijk dat hij door de Kenpeitai uit de weg is geruimd.

Ook elders in de archipel is het in ’44 en ’45 tot locaal verzet tegen de
Japanners gekomen.

In Atjeh brak in mei ’45 een plaatselijke opstand uit in het gebied van
Bireuén (zie kaart XV op pag. 635) die aan een aantal Japanse militairen,
de hoogste Japanse bestuursfunctionaris en een Atjehse bestuursambte-
naar het leven kostte, en in juli 45 kwam het in Pematang Siantar
(Sumatra’s Oostkust) tot verzet van een compagnie van de Lasjkar Rakjat,
waar grote verontwaardiging heerste omdat de Japanners de betrokken
militairen herhaaldelijk in het gezicht hadden geslagen — in dit geval
werden slechts gevangenisstraffen opgelegd.

Hieraan voegen wij nog toe dat in augustus ’44 de radjavan twee kleine
eilanden die even ten westen van de Tanimbar-eilanden liggen (niet ver
van Australié dus), tegen de Japanners in opstand kwam — hij had
geconstateerd dat Japanse vliegtuigen nauwelijks meer in de lucht waren
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