
DE AANLOOP TOT DE REPUBLIEK

terwijl hij steeds vaker en steeds meer Geallieerde toestellen zag. Enkele
honderden eilandbewoners vielen de paar Japanners aan die zich op de
betrokken eilanden bevonden: vier politie-agenten, zes leden van een
waarschuwingspost van de Japanse luchtmacht. Van die tien werden
negen gedood. De Japanners sloegen de opstand met een compagnie neer
- zestig opstandelingen, de radja inbegrepen, werden ter dood gebracht.

*

Wat zich in Atjeh en op Sumatra's Oostkust alsmede in de buurt van de
Tanimbar-eilanden aan ongeregeldheden had voorgedaan, raakte op het
politiek veruit belangrijkste eiland: Java, niet bekend, maar de Blitar-
opstand deed dat wèl. Geruchten verspreidden zich vrij snel - in Ban-
doeng wist Bouwer twee weken na het gebeuren wat zich op Oost-Java
had afgespeeld. Over het in april in Djakarta gehouden proces verscheen
een persbericht - meer bijzonderheden werden in juni in de dagbladen
opgenomen.

Hoe op het gebeuren door de brede massa der Indonesiërs op Java is
gereageerd, weten wij niet - wèl zijn er aanwijzingen dat Soekarno en de
vele andere vooraanstaanden die met Japan collaboreerden, zich door die
opstand gingen realiseren dat zij in een gevaarlijk isolement geraakten.'

Had de opstand effect op het beleid der Japanners? Dat is heel wel
mogelijk, Er bestond in die tijd, zoals uit hoofdstuk 2 bleek, aan Japanse
zijde zowel in Tokio als in Teraoetsji's hoofdkwartier en in Djakarta veel
verdeeldheid over de vraag, in welke tempo 'Oost-Indië' 'onafhankelijk'
moest worden, en het kan zijn dat de Blitar-opstand er toe heeft bijge-

I Twintigjaar na het gebeuren vertelde Soekarno aan Cindy Adams dat hij, op bezoek
bij zijn ouders in Blitar (hij was er geboren), in een vroeg stadium door Peta-officieren
was ingelicht dat zij een rebellie in de geest hadden. 'If you insist on carrying this out',
zou hij hebben gezegd (althans dat vertelde hij aan Cindy Adams), '[ am for it. I will
help you plan it. However, I will have to be extremely careful to cover my tracks ... [will be
forced to disclaim any knowledge of the affair ... Peta is the vital tool in our forthcoming
Revolution. If you are caught it will be my duty to try to do something to salvage the rest of the
Peta.' Hij vertelde voorts: 'And that was what I did. When the japanese ... sentenced my
boys to death, I did not proteet them. I could not.' (Cindy Adams: Sukarno, p. 191).

Wij tekenen hierbij slechts aan dat van Soekarno's 'help to plan' voor de opstand
niets is gebleken en dat hij ten tijde van de Blitar-opstand, in februari '45 dus, de
Japanners als diegenen zag die Indonesië de onafhankelijkheid zouden schenken - daar
was geen 'Revolution' voor nodig.


