EEN MOGELJK GEVOLG VAN DE ‘PETA’-OPSTAND

dragen (wij komen er later in dit hoofdstuk op terug) dat op Java een
Commissie tot Onderzoek van de ‘Onafhankelijkheid’ in het leven werd
geroepen. Daarbij herinneren wij er aan dat, terwijl aan het verlenen van
de ‘onafhankelijkheid’ aan Birma en de Philippijnen, slechts de instelling
van één commissie: een Commissie ter Voorbereiding van de Onafthan-
kelijkheid, voorafging, ‘Oost-Indi&’ twee commissies heeft gekend: eerst
een tot Onderzoek, vervolgens een ter Voorbereiding van die ‘onafhan-

kelijkheid’.

Koiso’s toezegging

Terwijl de opperbevelhebber van het Japanse Zestiende Leger, generaal
Harada, het hoofd van het militair bestuur, generaal Koboehoe, en het
hoofd van de afdeling Algemene Zaken van dat bestuur, kolonel Jama-
moto, er in 43— 44 naar hadden gestreefd, hun greep op Java te versterken
en de nationalisten op afstand te houden, waren er andere Japanners op
het eiland, die meenden dat Japan zijn eigen belangen schaadde door
niet, zoals in ’43 met Nanking-China, Birma en de Philippijnen was
geschied, ook aan Indonesié, althans aan het meest ontwikkelde deel
daarvan: Java, de ‘onafhankelijkheid’ aan te bieden. Dat was de gedeci-
deerde opinie van de vertegenwoordiger van de marine bij Harada’s
hoofdkwartier, schout-bij-nacht Maeda, maar ook van Harada’s adviseur
Hajasji, de oud-ambassadeur in Brazilié, die als voorzitter van de in ‘42
opgerichte Adat-commissie veel meer contact met Indonesische nationa-
listen had gehad dan andere hooggeplaatste Japanners. Maeda had, zoals
uit het voorafgaande bleek, in 43 het protest van de vier leiders van de
DPoetera tegen de passiviteit van de Japanse politiek via zijn relaties bij het
departement van marine aan minister-president Todjo doorgegeven,
welnu: in maart "44 deed Hajasji iets dat in hetzelfde vlak lag. Hij stelde
een lang memorandum op' dat voor de Japanse regering bestemd was,
en het stuk naar Tokio doorgevend, maakte hij niet van de normale weg
(via Harada-Teraoetsji) gebruik maar van zijn eigen verbinding met het
departement van buitenlandse zaken; kennelijk besefte hij dat dat de
enige wijze was waarop zijn denkbeelden de regering, vooral ook de
Contactraad, die alle belangrijke beslissingen nam, zouden kunnen be-
reiken.

! Tekst in: Japanese Military Administration in Indonesia: Selected Documents, p. 244—48.
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