
DE AANLOOP TOT DE REPUBLIEK

In '42, zo zette Hajasji uiteen, hadden 'de inheemsen over het alge-
meen de komst der keizerlijke troepen met vreugde begroet', maar,
schreef hij ,

'niet te ontkennen valt dat, naarmate de tijd voortgeschreden is en het dagelijks
leven, vooral door de tekorten aan levensmiddelen en kleding, steeds moeilijker
is geworden, een groeiend aantal inheemsen gedesillusioneerd is geraakt ... De
publieke leiders, intellectuelen en jongeren die thans met ons militair bestuur
samenwerken, doen dit omdat zij vertrouwen ... dat de verwezenlijking van hun
verlangen naar de vrijheid van het Indonesische volk van onze overwinning
afhangt. Dit verlangen is evenwel nog niet publiekelijk door japan onderschre-
ven,'

Wat dan nu te doen?

'Erkend moet worden, dat het bijzonder moeilijk zou zijn, Indonesië tot een
onafhankelijke staat te maken, aangezien de inheemsen in het verleden slechts
een zeer beperkte politieke scholing hebben ontvangen. Indien die scholing
evenwel gedurende zekere tijd gegeven zou kunnen worden, zou in de Nanjo
onder leiding van het keizerrijk een imposante onafhankelijke staat kunnen
ontstaan; dit is het voortdurend verlangen van de bevolking van java.'

Verder dan het toezeggen van de 'onafhankelijkheid' aan Java wilde
Hajasji niet gaan. 'Er zijn', schreef hij,

'talrijke publieke leiders en anderen die de onafhankelijkheid niet alleen van java
maar van het grootste deel van het vroegere Nederlands-Indië bepleiten, kortom:
van het Indonesische volk ... De conceptie evenwel van hun zogenaarrid Indo-
nesië is bijzonder vaag ... Wordt nu java in de toekomst onafhankelijk, dan zal
het nodig zijn om eerst de bevolking te scholen. Dat zal geruime tijd vergen en
in die voorbereidende fase dient de japanse taal in zulk een mate verbreid te
worden dat zij nog frequenter gesproken zal worden dan het Indonesisch.
Beginnend met de jeugd zouden de javanen tot een tweede japans volk gemaakt
moeten worden, waardoor zij onder onze leiding een betrouwbare bondgenoot
zouden zijn.'

Aan Java (en Madoera) wilde Hajasji hoogstens Bali toevoegen: dat
zou dan de nieuwe staat worden, 'Java', wèl met een eigen volkslied: het
Indonesia Raya, en met een eigen vlag: het rood-wit.

Heeft Hajasji's betoog in Tokio indruk gemaakt? Wij weten het niet.
Een feit is dat, toen Japans 'absolute nationale verdedigingszone' door-
broken was (Nimitz had zich op de Marianen genesteld, MacArthur had


