
KOISO'S TOEZEGGING

punten op noordelijk Nieuw-Guinea in handen gekregen), de door
Todjo's opvolger Koiso gevormde Opperste Oorlogsraad besloot, de
Japanse politiek met betrekking tot Indië een nieuwe doelstelling te
geven: de 'onafhankelijkheid' van 'Oost-Indië'; deze zou geleidelijk
worden toegekend, het eerst aan Java en Sumatra, en ook zouden twee
oude verlangens van de nationalisten worden ingewilligd: het Indonesia
Raya zou mogen worden gez!:mgen, de rood-witte vlag getoond.

Sprekend over 'de onafhankelijkheid van Oost-Indië', deed Koiso op
7 september '44 in het Japanse Lagerhuis een toezegging welke wij 111

hoofdstuk 2 al weergaven maar die wij hier willen herhalen:

'In overeenstemming met de verlangens der inheemsen nam het keizerrijk
vorig jaar maatregelen met betrekking tot hun deelneming aan het bestuur. In de
inmiddels verstreken tijd hebben de inheemsen van de verschillende gebieden
de oprechte bedoelingen van het keizerrijk ten volle begrepen en hebben zij hun
ontzaglijke krachtsinspanning voor een succesvol einde van de Groot-Oost-
Aziatische oorlog systematisch voortgezet; bovendien verdient hun samenwer-
king met de plaatselijke militaire autoriteiten onze waardering. In het licht van
deze omstandigheden en met het oog op het waarborgen van de blijvende
welvaart van Oost-Indië verklaart het keizerrijk thans dat de onafhankelijkheid
der inheemsen in de toekomst goedgekeurd zal worden.'

'Het kon nauwelijks vager', schreven wij in hoofdstuk 2. Wanneer en
aan welke delen van 'Oost-Indië' 'onafhankelijkheid' zou worden ver-
leend, was in het midden gelaten - met dat al mochten Soekarno en de
zijnen het als een stap in de goede richting beschouwen dat Japan zich
ten aanzien van het einddoel van zijn politiek had vastgelegd en vooral
ook (dat werd eveneens op 7 september bekendgemaakt) dat het Indonesia
Raya en de rood-witte vlag waren toegestaan die bij uitstek de symbolen
waren geworden, niet van een onafhankelijk 'Oost-Indië', laat staan van
een onafhankelijk Java, maar van een onafhankelijk Indonesië.

*

Over de verklaring die Koiso in Tokio zou afleggen, waren de Japanse
autoriteiten in Singapore en Djakarta tijdig ingelicht. Singapore, d.w.z.
de stafvan de Japanse Zevende Legergroep, waartoe zowel het Zestiende
Leger op Java als het Vijf-en-twintigste op Sumatra behoorde, had kort
voor 7 september richtlijnen voor Java opgesteld waaraan het militair


