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ning in die oorlog de verwezenlijking van onze verlangens kan waarbor-
gen ... Al worden ons slagen toegebracht, al moeten wij lijden, wij zullen
blijven strijden! Leve Dai Nippon! Leve de Groot-Oost-Aziatische oor-
log! Leve mijn Indonesisch land en volk!'

'De dageraad is aangebroken', zo begon wat hij tegen de Indonesiërs
zei. 'In de naaste toekomst' zou 'het gehele Indonesische volk onafhan-
kelijk' worden. Daartoe moest de overwinning worden behaald, 'ver-
morzelt en vernietigt de Geallieerden, indien wij inderdaad onafhanke-
lijk willen zijn ... Amerika, Engeland en Nederland pogen hier terug te
komen. Strijdt tot in de dood om hen te vernietigen, want als zij
terugkeren, betekent dat onderdrukking ... Samen één in leven en dood
met Dai Nippon vóór het bereiken van de onafhankelijkheid en blijvend
één in leven en dood met Dai Nippon na het bereiken van de onafhan-
kelijkheid!' Dat waren allemaal termen die bij het Japans militair bestuur
zeer in de smaak vielen: oproepen immers tot een volksguerrilla; het
bestuur droeg er zorg voor dat de tekst van Soekarno's toespraak als
luchtpamflet boven een aantal steden op Java werd afgeworpen.

Drie dagen na die toespraken, I I september, kwam de Centrale Ad-
viesraad in buitengewone zitting bijeen. Harada sprak de raad toe en
verzocht voorzitter Soekarno en de leden, zich er over te beraden hoe
meer steun gegeven kon worden aan de Japanse oorlogvoering. Het
antwoord was diezelfde dag gereed ': een dankbetuiging aan Japan ('dui-
zendmaal dank') en een betuiging van steun: 'Wij zijn bereid om op leven
en dood naast Japan te strijden ... Wij zullen met alle kracht streven naar
de versterking van de vrijwilligers- en hulpkorpsen, naar vergroting van
de produktie, naar uitbreiding van het aantal romoesja'sen naar de stichting
van een oorlogsfonds.'

Het enthousiasme leek groot. Zes dagen lang, tot de r jde, vonden de
door Singapore voorgeschreven feestelijkheden plaats: officiële recepties,
optochten in de straten, massa-bijeenkomsten, sportmanifestaties.
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Wàs het enthousiasme wel zo groot?
De eerste reactie van een deel van de met het militair bestuur belaste

Japanse legerofficieren was dat men in Tokio een hoogst onberaden

I Tekst: NI, p. 581-82.


