REACTIES OP KOISO’S TOEZEGGING

besluit had genomen. Die reactie werd zo duidelijk geuit dat generaal
Koboehoe onmiddellijk ingreep: hij riep op de 9de of de 1ode september
de centrale bestuursstaf bijeen en eiste een nauwkeurig volgen van de
door Singapore gegeven richtlijnen. Wat hij had gezegd, werd op 20
september in het Japanse dagblad dat op Java verscheen, de Djawa
Sjimboen, gepubliceerd, hetgeen dr. Jansen in het ‘radiokamp’ te Djakarta
in zijn dagboek deed aantekenen dat de generaal ‘een donderspeech hield
tegen een deel van zijn ambtenaren’, die in Koiso’s toezegging ‘een teken
van zwakte en een aankondiging van naderend vertrek’ hadden gezien.
De redactie van de Djawa Sjimboen had daaraan toegevoegd dat ‘de
Indonesiérs nog niet voor zelfbestuur geschikt’ waren! — nu, Koiso had
geen termijn genoemd.

Over de reacties van de Indonesiérs zijn maar heel weinig gegevens
beschikbaar. De feestelijkheden waren door de Japanners met inschake-
lingen van de Djawa Hokokai georganiseerd — aannemelijk is dat in de
steden de loerah’s en wijkmeesters opdracht hadden gekregen, voor
voldoende belangstellenden te zorgen. ‘It is not unlikely’, schrijft Kanahele
evenwel, ‘that popular response may have been subdued, if not suspicious, for
after all it was but a vague promise that offered no hope for immediate alleviation
of existing hardships. Indeed, the impression conveyed was that in exchange
for future independence Indonesians would be called on to bear even greater
burdens.’?

‘Onze bedienden weten van niets, het kantoorpersoneel grinnikt’,
tekende dr. Jansen in Djakarta op 7 september aan en in Bandoeng schreef
Bouwer op die dag:‘Onder de bevolking heerst een volkomen apa-
thie’> Wanneer men dat allemaal ziet als een aanwijzing dat Koiso’s
toezegging tot vele eenvoudigen nauwelijks doordrong en op anderen
totaal geen indruk maakte, dan vindt men daarvan een bevestiging in een
opvallend openhartig artikel dat de Djawa Sjimboen eind november ’44
publiceerde en waarin, aldus dr. Jansen, stond,

‘dat de onafhankelijkheidsverklaring alleen de intellectuele bovenlaag bereikt
heeft, dat de massa van het volk onberoerd is of alleen maar denkt dat iedereen
weer eten en kleren zal krijgen, dat onder de hogere ambtenaren nog steeds
pro-Nederlandse gevoelens heersen, hadji’s en kiaji’s weinig van politiek begrij-
pen en Indo-Europeanen over de domheid van de Japanners lachen.’*

Kennelijk had de Djawa Sjimboen niet de behoefte, zich aan illusies

! L.F Jansen: ‘Dagboek’, 20 sept. 1944. 2 Kanahele, p. 164. > Bouwer: ‘Dagboek’,
p- 277 (7 sept. 1944). * L. E Jansen: ‘Dagboek’, 29 nov. 1944.

985



