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over te geven. Heeft Maeda of hebben figuren uit zijn kring invloed
gehad op de redactie? Het is alleszins mogelijk, maar nadere gegevens
ontbreken.

*

Op 24 september, elf dagen na het einde van de feestelijkheden waartoe
Koiso's verklaring had geleid, deed zich een gebeurtenis voor die zowel
de Japanners als Soekarno en de zijnen slechts als onheilspellend kan
hebben getroffen: twee Nederlandse bommenwerpers (wij schreven er
alover in hoofdstuk 9) verschenen boven Djakarta, Bogor en de Preanger
en wierpen er ongehinderd ruim 300 000 pamfletten af, daaronder 45 000

welke een in het Indonesisch gestelde boodschap bevatten van van der
Plas die, meer dan andere hoge Nederlandse autoriteiten, steeds naar
persoonlijke contacten met Indonesiërs had gestreefd; hij deed nu weten
dat het uur van Japans nederlaag snel naderde en dat nadien alle bevol-
kingsgroepen welke Indië kende, samen 'een nieuw Indonesië' zouden
doen ontstaan.'

Boven Oost-Java hadden Amerikaanse bommenwerpers al in de eerste
maanden van '43 pamfletten afgeworpen en in november '43 was het-
zelfde gedaan boven Soerabaja door het Amerikaanse toestel dat schout-
bij-nacht Koenraad aan boord had. Bij al die gelegenheden hadden de
Japanse autoriteiten zich veel moeite gegeven om de pamfletten zo
spoedig mogelijk in te zamelen - eerst hadden zij daartoe doen weten
dat wie ze kwam afgeven, per pamflet één cent zou krijgen, later waren
ze er toe overgegaan, voor het inzamelen de hulppolitie, de Keibodan, te
gebruiken. Bovendien hadden de Japanse autoriteiten gewaarschuwd dat
wie er na de inzamelingsacties op betrapt werd, een pamflet te bezitten
(er vonden treincontroles plaats), tot drie maanden gevangenisstraf zou
worden veroordeeld.

In Djakarta werden de op 24 september afgeworpen pamfletten door
de Keibodan opgehaald, in Bandoeng kregen de koemitsjo's (de wijkhoof-
den van het tonarigoemi-stelsel) opdracht, huis aan huis langs te gaan om
te vragen of men een pamflet bezat. Bouwer hoorde er enkele dagen later

1 Van Starkenborgh was het gebruik van de term 'Indonesië' in staatkundige zin steeds
uit de weg gegaan maar van Mook en de minister van marine, admiraal J. Th. Furstner,
hadden het in '43 gesanctioneerd - meer hierover in ons volgende deel.


