
DE DEMONSTRATIE VAN 8 NOVEMBER '44

dat boven heel Java wel vijftig tot zestig toestellen pamfletten hadden
afgeworpen. 'De pamfletten-raid', schreef hij, 'wordt in goed ingelichte
Indonesische kringen' (dat sloeg op vooraanstaande nationalisten in de
Preanger, omtrent wier opvattingen hij van tijd tot tijd werd ingelicht)
'beschouwd als een antwoord op de Koiso-verklaring' - opgepakte exem-
plaren werden, had hij gehoord, na enkele dagen al voor f ro per stuk
verhandeld, binnen een week voor f25.'

Het militair bestuur ging er van uit dat de inhoud van de pamfletten
tot menige Indonesiër was doorgedrongen. Wat nu te doen: zwijgen of
antwoorden? Besloten werd, te antwoorden.

In eerste instantie werd daartoe op 28 september in de Dierentuin te
Djakarta, waar een kadervergadering plaatsvond van de op 15 augustus
opgerichte Barisan Pelopor (het Voortrekkerskorps), een demonstratieve
bijeenkomst belegd waar Soekarno, commandant van de Barisan Pelopor,
en andere nationalisten op de inhoud van de afgeworpen pamfletten,
speciaalook op de boodschap van van der Plas, ingingen - de belofte van
'een nieuw Indonesië' was, betoogden zij, vals, men had van een terug-
kerend Nederlands gezag slechts onderdrukking te verwachten. Soekarno
eindigde er zijn toespraak met voor te stellen dat de algemene dienstplicht
zou worden afgekondigd. Dat voorstel werd bij acelarnatie aangenomen
en vervolgens trokken de kaderleden van de Barisan Pelopor en anderen
in optocht, met de rood-witte vlag voorop, naar de residentie van generaal
Harada, die een stuk waarin op invoering van de dienstplicht werd
aangedrongen, in ontvangst nam.

In tweede instantie volgde een veel grotere demonstratie welke op
8 november, de eerste verjaardag van de verklaring waarmee in '43 de in
Tokio gehouden Groot-Oost-Azië-conferentie was geëindigd, op het
Ikada-plein (het vroegere Koningsplein) te Djakarta plaatsvond en die,
conform een van de richtlijnen uit Singapore ('het nationale bewustzijn
moet tot zo hoog mogelijke graad worden opgevoerd'), met veel zorg
was voorbereid; daar had het hoofdkwartier van de Barisan Pelopor zich
moeite voor gegeven. Er werd eerst op het Ikada-plein een stoet gevormd
van, aldus het verslag in Asia Raya", 'duizenden mensen': afdelingen van
de Barisan Pelopor uit Djakarta, leerlingen van scholen voor voortgezet
onderwijs, groepen Indische Nederlanders (door Dahler en van den
Eeckhout opgetrommeld), Chinezen, Arabieren, functionarissen van het
tonarigoemi-stelsel van heel Java die in Djakarta in conferentie bijeen
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