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waren, jongeren uit Djakarta die bij generaal Koboehoe hun opwachting
hadden gemaakt, 'en anderen, merendeels jonge mensen'.

'Helemaal vooraan stonden op een vrachtkar ... enige grote poppen, karika-
turen van Churchill, Roosevelt en van der Plas. Daarop volgde een vrachtauto
met twee personen er op. De een stelde Churchill voor die neerslachtig omlaag
keek, de andere Roosevelt. Deze laatste had met bloed bevlekte kleren aan, zijn
benen waren ingezwachteld en zijn gezicht was bleek ... Dan was er een klein
paard dat een ezel moest voorstellen, met een kleed over zijn rug waarop te lezen
stond: 'Ik kies partij voor de Geallieerden."

Soekarno sprak de gevormde stoet en de belangstellenden op de
tribunes toe, aandringend op het brengen van offers. De stoet trok
vervolgens ruim een uur in Djakarta rond en keerde toen op het Ikada-
plein terug; daar werden 'de karikaturen der Geallieerden, poppen zowel
als spotprenten, plechtig verbrand ... Het publiek applaudisseerde.' 1

Hoeveel aanwezigen waren er in totaal op het immense plein, waar
anderhalf jaar eerder, toen de Poetera ten doop was gedragen, tweehon-
derdduizend mensen zouden zijn verschenen? Asia Raya zweeg er over.

*

Evenals in '43 het geval was geweest toen aan de Indonesiërs 'deelneming
aan het bestuur' in het uitzicht was gesteld, bleven na Koiso's verklaring
van 7 september '44 de in de Buitengewesten genomen maatregelen
achter bij die welke op Java werden getroffen.

Op Sumatra geschiedde niet meer dan dat er, zoals reeds vermeld, in
maart '45 bekend werd gemaakt dat een Centrale Adviesraad bijeen zou
komen - de nationalisten kregen daarin slechts een kwart van de zetels;
een van hun leden was de oud-voorzitter van de Gerindo, med. drs.
A. K. Gani, die in '41 op Java op de achtergrond was geraakt en zich toen
naar Sumatra had begeven waar hij in '43 door de Kenpeitai was gearres-
teerd - hij werd nu vrijgelaten om aan het werk van de Centrale
Adviesraad te kunnen deelnemen, die overigens pas in juli in eerste

1 Vooral tegen van der Plas, een van de organisatoren van het o.m. op Nieuw-Guinea
weer functionerend Nederlands-Indisch militair gezag, de Netherlands-Indies Civil
Administration oftewel de Nica, werd de actie voortgezet; hij werd in januari '45 in de
Djawa Sjimboen aangeduid als 'de Indo-Jood van der Plas'. (1. F. Jansen: 'Dagboek,
4 jan. 1945)·


