SOEKARNO EN HATTA IN DE BUITENGEWESTEN

zitting bijeenkwam. De rood-witte vlag en het Asia Raya waren op
Sumatra toegestaan — dat was voortgevloeid uit de door de staf van de
Japanse Zevende Legergroep opgestelde richtlijnen.

Met die Zevende Legergroep had het bestuur van de marinegebieden
(Borneo en de Grote Oost) niets te maken. Hier werden de residentie-
en gemeenteraden ietwat uitgebreid en werden ook meer Indonesiérs bij
het bestuur betrokken, maar bij dit alles werden de nationalisten op
afstand gehouden. Pas toen in januari ’45 een nieuwe commandant van
de Nanjo-vloot was benoemd (een vloot waar niet veel van over was),
werd een andere koers ingeslagen: op 29 april ’45 (Hirohito’s verjaardag)
werd bekendgemaakt dat de rood-witte vlag en het Asia Raya waren
toegestaan. Sterker nog: Soekarno kreeg verlof om Celebes en enkele
Kleine Soenda-eilanden, Hatta om Borneo te bezoeken — zelfs de voor-
aanstaande posities die zij van 42 af op Java hadden bekleed, hadden hen
niet in staat gesteld, zich ooit naar andere eilanden van de archipel te
begeven.

Eind april en begin mei '45 was Soekarno een week in Makassar (waar
hij niet naliet, het graf van prins Diponegoro te bezoeken); hij werd er
door een grote menigte verwelkomd die hem het Indonesia Raya toezong;
door de inheemse hoofden werd hij evenwel koel ontvangen: dezen
zagen hem als een stokebrand, wiens agitatorische actie een gevaar voor
hun traditionele positie inhield. Niet anders ging het op de eilanden Bali,
Lombok en Soembawa, waar hij in juni naar toe kon gaan: enthousiasme
van de zijde van velen, vooral van jongeren, terughoudendheid van de
kant van de bestuursaristocratie. Het is mogelijk dat zich bij het bezoek
dat Hatta in mei aan Zuid-Borneo bracht, eenzelfde verdeeldheid voor-
deed, maar daarover ontbreken de gegevens, trouwens: Hatta miste
Soekarno’s oratorische gaven.

Tot Sumatra werden zij niet toegelaten, niet omdat de nationalistische
beweging daar zwakker maar juist omdat zij sterker was dan in de
marinegebieden. Herhaaldelijk poogde Soekarno verlof voor een bezoek
aan Sumatra te krijgen — het werd hem telkens door het Japans militair
bestuur geweigerd op grond van de vrees dat, aldus een Japans stuk, ‘de
nationalistische beweging op Sumatra uit de hand zal lopen en niet langer
de door de autoriteiten voorgeschreven weg zal volgen.’!

* Aangehaald door Kanahele, p. 223.
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