
DE AANLOOP TOT DE REPUBLIEK

Hokokai en de Masjoemi (die verbetering was bemoeilijkt doordat de
Masjoemi een eigen strijdmacht had gekregen), voorbereiding van de
gehele bevolking op het voeren van een guerrilla (daartoe deden de
Japanners al alles wat mogelijk was) - wij hebben nu slechts de belang-
rijkste voorstellen opgesomd.

Zij hadden geen enkel effect op het militair bestuur.
Vermeldenswaard dunkt ons nog dat generaal Nagano midden juni

'45 (de Commissie tot Onderzoek der 'Onafhankelijkheid' was toen
gevormd en aan het werk) persoonlijk verscheen bij de opening van de
achtste zitting van de raad en dat hij toen een toespraak hield waarin hij,
onder verwijzing naar het feit dat op Tarakan werd gevochten (de strijd
was daar praktisch al ten einde), betoogde, 'dat het gehele volk van
Indonesië moet opstaan om het land te verdedigen.' 1 Het was in die
zitting dat de raad adviseerde, dat 'gehele volk' op het voeren van een
guerrilla voor te bereiden en dat de leden van de raad bij monde van hun
voorzitter, Soekarno, eerst een speciale eed aflegden en vervolgens een
'motie van vastberadenheid' aannamen. De eed luidde:

'Wij zweren hierbij dat wij, om de uiteindelijke overwinning te behalen en
in het belang van de opbouw van een bloeiende staat Indonesië, welke deel zal
zijn van de op rechtvaardigheid gebaseerde Groot-Oost-Aziatische Welvaarts-
sfeer, de gehele bevolking van Java op haar zware verplichtingen zullen wijzen
om, met terzijdestelling van het eigenbelang, de wensen van de militaire opper-
bevelhebber tot het uiterste in te willigen.' 2

De tekst van de motie was:

'Overwegende dat de Geallieerden in de vorm van de Netherlands-Indies Civil
Administration een koloniale regering in het vooruitzicht stellen die tot de ver-
deling van ons als oorlogsbuit gezien land wilovergaan juist op het moment dat
wij bezig zijn met de opbouw van een onafhankelijke staat, zijn wij vastbesloten
om te midden van het gekletter der wapenen bij de keuze tussen vrijheid en
onderdrukking trouw te blijven aan ons standpunt: onafhankelijk zijn of ster-
ven.'?

Er was tussen de speciale eed en de 'motie van vastberadenheid' een
opmerkelijk verschil: in de motie werd Japan met geen woord genoemd
- men zou haar kunnen zien als een uitspraak dat diegenen die haar met
algemene stemmen aannamen, vastbesloten waren, een onafhankelijk

1 A.V., p. 340. 2 A.V. 3 A.V., p. 342.
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