Anti-Japanse stemming

Vertrouwend dat de Japanners hun de gelegenheid zouden geven, tot de
vorming van een eigen onafhankelijk Indonesié over te gaan, hadden,
zoals uit hoofdstuk 3 bleek, talrijke politiek-bewuste Indonesiérs in 42
de komst der Japanse troepen begroet — het was in hun rijen spoedig tot
teleurstelling gekomen, omdat de Japanse militaire besturen de zaken
volledig in eigen hand hielden, zij het dat zij de onder de residenten
werkzame inheemse bestuurders handhaafden. Op het hogere bestuurs-
niveau werden de eerste Indonesiérs pas in oktober 43, na ruim anderhalf
jaar bezetting dus, als uitvoerende krachten ingeschakeld, zulks louter op
Java, waar één Indonesiér directeur werd van een departement en drie
tot resident werden benoemd. Zeker, in ’42 waren op Java aan de door
Japanners geleide departementen Indonesiérs als adviseurs toegevoegd,
maar hun invioed was beperkt. Trouwens, ook die Indonesische depar-
tementsdirecteur en de drie residenten hadden de aanwijzingen van het
militair bestuur op te volgen. De vorming van de Centrale Adviesraad
had die gevoelens van teleurstelling eerder versterkt dan verzacht: de
betekenis van die raad, elke politiek-bewuste Indonesiér wist het, was
veel geringer dan die van de onder het Nederlands bewind fungerende
Volksraad.

De brede massa in Indi& was weer om andere redenen teleurgesteld:
al die miljoenen eenvoudigen die van het leven niet meer hadden leren
verwachten dan dat zij voldoende te eten zouden hebben en zich af en
toe een nieuw kledingstuk zouden kunnen aanschaffen, hadden hun
bescheiden levensstandaard geleidelijk zien dalen. Er kwam van eind '43
af een groot tekort aan voedsel en de prijzen die daarvoor en voor
textielgoederen op de zwarte markt werden gevraagd, konden slechts
weinigen betalen. Honger werd hongersnood — de zwaksten in de
samenleving stierven, op Java niet bjj tien- maar bij honderdduizenden.
Daar kwam nog bij dat andere honderdduizenden voor korte of lange,
zelfs voor onbeperkte tijd als romoesjia’s werden weggevoerd — wat men
ter plaatse zag van de wijze van behandeling dier romoesia’s, deed het
ergste vermoeden met betrekking tot het lot van diegenen die waren
weggevoerd en van wie men nadien nauwelijks meer iets hoorde. Trou-
wens, wat men van het optreden van de meeste Japanners waarnam of
hoorde, was even stuitend — voor de in de propaganda ten gunste van de
‘Groot-Qost-Aziatische Welvaartssfeer’ voortdurend gevleide ‘jongere
broer’ ontpopte de ‘oudere broer’ zich vrijwel steeds als een harde en
arrogante meester die voortdurend eerbetoon eiste en niet karig was met
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