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fysieke straffen. Die straffen waren, aldus de Japanners, opvoedkundig
bedoeld - een van de Japanse afdelingshoofden van het hoofdbureau der
Staatsspoorwegen te Bandoeng zei eens op een bijeenkomst van het
gehele Indonesische personeel: 'Om jullie wakker te houden, worden
jullie af en toe afgeranseld. Jullie hebt driehonderd jaar onder de Hol-
landers geslapen en wij, jullie oudere broers, zijn hier om jullie wakker
te schudden.' I

In vroegere hoofdstukken gaven wij er al voorbeelden van dat Indo-
nesiërs steeds negatiever over de Japanse bezetter waren gaan denken,
zich althans jegens de beweringen van de Japanse propaganda met scepsis
hadden opgesteld. In '42 werd op Java op het hoogtepunt van de AAA-
actie rondverteld dat de drie A's, welke aangaven dat Japan het Licht, de
Beschermer en de Leider van Azië was, de afkorting waren van heel
andere begrippen: Awas Ada Amerika ('Pas op, Amerika is er nog') of Asia
Akan Ambroek ('Azië staat op het punt ineen te storten'); ook werd wel
een veelzeggend rijmpje doorgegeven: Asia Raya, Nippon Kaya, Asia Paya
- 'Groot-Azië' was de leus, 'Rijk Japan' en 'Armzalig Azië' (men zei ook
wel: Indonesia Paya, 'Armzalig Indonesië') waren de werkelijkheid. Voor
de Japanse parolen bleef; aldus een Nippon-werker die in '42 'vele
malen', zo schreef hij later, de stads-kampongs van Djakarta introk 'ten-
einde de stemming van de bevolking te peilen', 'de gewone kampong-
bevolking van oudere leeftijd' (niet dus de jeugd) 'vrijwelongevoelig
... De voornaamste klachten waren die betreffende gebrek aan voeding
en kleding' - 'al in '42', schreven wij in hoofdstuk 7. Wij vervolgden
toen met weer te geven wat Bouwer in Bandoeng in oktober '43 van een
Indonesische vriend had gehoord, werkzaam op de vertaalafdeling van
het hoofdbureau der Staatsspoorwegen:

'Vele Indonesiërs die in het begin van de Japanse bezetting hard schreeuwden:
'Nooit meer terug onder de Hollanders!', vragen nu: 'Wanneer komt het einde?
Wanneer komt de Nederlandse regering weer terug?' Voornaamste oorzaken:
slechte betaling, slechte behandeling (slaag en nog eens slaag).'

Vijf maanden later, in maart '44 was, eveneens in Bandoeng, het refrein
van een van de door de Japanners voorgeschreven (en door Soekarno
aanbevolen) 'haatliederen': 'Hantjoerkanlah, moesoeh kita, itoelah Inggris
dan Amerika!' ('Vernietigt onze vijanden Engeland en Amerika!') door
'de bevolking', aldus Bouwer, veranderd tot: 'Hantjoerkanlah, bolamerah!

1 Bouwer: 'Dagboek', p. 200 (18 okt. 1943).
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