
'KOM GAUW, AMERIKA!'

Datang Lekas, Amerika!', oftewel: 'Vernietigt de rode bol! Kom gauw,
Amerika!'

Dit zijn enkele momentopnamen die wij al vermeldden. Zijn door de
Japanners ooit algemene, op veler inlichtingen gebaseerde overzichten
van de stemming der verschillende bevolkingsgroepen opgesteld, te
vergelijken met de Stimmungsberichte van het Generalkommissariat zur
besonderen Verwendung en de Meldungen aus den Niederlanden van de Sicher-
heuspolizei und SDdie bezet Nederland gekend heeft? Wij weten het niet.
De Japanners waren zozeer van hun eigen superioriteit overtuigd en hun
administratie was zo slordig, dat het heel wel mogelijk is dat zij die
overzichten niet hebben gemaakt; hoe dat zij, er zijn er geen bewaard
gebleven en als gevolg daarvan kunnen wij niet anders doen dan de
verdere momentopnamen die ons bekend zijn, weergeven.

Van de streek bij het Tobameer in Noord-Sumatra dan weten wij dat,
toen de daar eerst in een gevangenis geïnterneerde Nederlanders in
december '42 met een vrachtauto naar een interneringskamp bij Medan
werden overgebracht, bij een kruispunt waar de vrachtauto een tijd moest
wachten, 'tientallen Batakse mannen die op de sau/ahs werkten, naar ons
(kwamen toelopen)', aldus een Nederlandse bestuursambtenaar, 'om met
ons te praten. Ze zeiden dat ze verlangden naar de vroegere toestand en
vroegen uitdrukkelijk naar de komst van de Amerikanen.' 1

Uit de Noordelijke Molukken, nl. met betrekking tot Halmaheira,
hebben wij een geheim Japans rapport d.d.sjuni '44, afkomstig van de
staf van de er gelegerde Japanse infanterie-divisie. Wij citeren:

'De inheemsen hier op Halmaheira zijn over het algemeen tot medewerking
geneigd maar er zijn tekenen van anti-Japanse gevoelens onder diegenen die in
hun hart de terugkeer van het oude Nederlandse bestuur wensen vanwege de
tekorten aan goederen en het vorderen van rornoesja's, waardoor het openbare
leven onder druk komt te staan en moeilijkheden geschapen worden die koren
zijn op de molen van de Amerikaanse en Britse propaganda.

Over het algemeen zijn de Indonesiërs niet vijandig. Zij zijn eenvoudige lieden
en geloven in het keizerlijk leger als ware het een leger van goden ... Maar er
zijn er onder de inheemse bestuurders die nog steeds loyaliteit voelen jegens
Nederland ... Bestuurders zijn dat die propaganda hebben gemaakt voor de
vroegere regering, zeggend dat Nippon en zijn bondgenoten verslagen zullen
worden .

. . .Hoewel er onder de bevolking vele bezwaren bestaan tegen het wanbestuur
waaraan zij drie-en-een-halve eeuwonderworpen was, zijn er kennelijk toch nog
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