DE AANLOOP TOT DE REPUBLIEK

vele inheemsen die naar het verleden hunkeren.”!

Wat ons van Japanse uitlatingen over de stemming op Java bekend is,
wijst in dezelfde richting. Wij vermeldden al het merkwaardig openhartig
artikel in de Djawa Sjimboen, waarin, aldus dr. Jansen, eind november ’44
te lezen stond, ‘dat onder de hogere ambtenaren nog steeds pro-Neder-
landse gevoelens heersen’ en dat ‘de massa van het volk’ door Koiso’s
verklaring ‘onberoerd is of alleen maar denkt dat iedereen weer eten en
maand te Djakarta op een vergadering van Indonesische vrouwen zei,
‘dat volgens zijn bevindingen voor het gewone volk niet het Vrije
Indonesié een brandend probleem is, maar hoe men aan zijn bordje rijst
komt.’2 Zes maanden later, in mei 45, was de Djawa Sjimboen opnieuw
opvallend openhartig — dr. Jansen tekende er de bekentenis uit aan dat
de Japanse propaganda had gefaald, ‘de schaduw van Nederland is blijven
hangen.”?

Nu de momentopnamen met uitlatingen van Indonesiérs.

Twee ontlenen wij aan dr. Jansens dagboek. De eerste: Jansen kon in
de periode waarin hij van het ‘radiokamp’ uit nog enige bewegingsvrij-
heid had, enkele malen een gesprek voeren met prof. Djajadiningrat, het
vroegere lid van de Raad van Nederlands-Indig, die hij als secretaris van
die raad goed had gekend; na een van die gesprekken tekende hij op
10 mei ’43 aan: ‘Het ene Aziatische gezin betekent volgens Dj. dat de
Indonesiérs de bedienden mogen zijn in het Japanse huis. Zij worden
gebrutaliseerd en als vuil behandeld ... Dj. is nu overtuigd van de
Geallieerde overwinning en hij verlangt er naar.” Nu de tweede moment-
opname: in september ‘44 werd ook bij het ‘radiokamp’ de rood-witte
vlag gehesen. ‘Geef mij rood-wit-blauw maar, zei de kokki.’*

Wellicht nog tekenender is een geheel in de Javaans-bijgelovige sfeer
passende gebeurtenis die zich korte tijd eerder, vermoedelijk begin juli,
in Bandoeng afspeelde en waarbij een vijftienjarige Indisch-Nederlandse
jongen aanwezig was. Hij had, zo gaf hij die gebeurtenis in ’81 weer, een
grote oploop van mensen gezien, ‘meest vrouwen en kinderen’, die bij
een dikke denneboom stond welke aan de voet een diep gat had.

‘Vol ontzag hoorde ik hoe enige vrouwen opgewonden spraken over vier ka-

! Vertaling' van een Japans document: ‘Beginselen voor de behandeling van de
inheemsen’, op § juni '44 uitgegeven door de staf van de 32ste Japanse divisie, p. 1,
4 (ARA, Coll. v.d. Plas, B 10). 2 Verslagd.d.gnov.19441in NI, p.56s. > L.F. Jansen:
‘Dagboek’, 25 mei 1945. * Awv., 7 nov. 1944.
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