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bouters die uit dat donkere gat te voorschijn waren gekomen, maar na enkele
ogenblikken weer waren gevlucht. De vier kabouters waren allen gekleed in lange
broek, jas en met een hoge puntmuts. De eerste kabouter ... was gekleed in fel
oranje, de tweede in rood, de derde in wit en de laatste in helder blauw. Ze
vertelden aan enkele mensen dat zij, onder de grond lopend, helemaal van
Holland waren gekomen om de boodschap over te brengen van de Hollandse
regering voor het komende bevrijdingsplan.' 1

Natuurlijk trok die grote oploop spoedig de aandacht:

'De Japanse Kenpeitai kwam in een aantal voertuigen aan en enige vrouwen,
die als eersten het verhaal hadden verspreid, werden meegenomen naar het
politiebureau ... De menigte werd uit elkaar gejaagd.' 2

\

Meer momentopnamen hebben wij niet. Slechts heel weinige hebben
wij dus kunnen weergeven, maar zij wijzen, wat de hoofdzaak betreft,
alle in dezelfde richting: dat de brede massa in toenemende mate haakte
naar de terugkeer van haar vooroorlogs levenspeil en dus naar het einde
van de Japanse bezetting.

Geen enkel gegeven is ons bekend dat in een andere richting wijst, en
evenzo geen enkele momentopname.

De nationalistische leiders raken geïsoleerd

Deze groeiende afkeer van de Japanners heeft onvermijdelijk spanningen
doen ontstaan tussen enerzijds de brede massa en anderzijds diegenen
die de harde maatregelen van de bezetters uitvoerden, de inheemse
bestuurders dus, en afortiori diegenen die die maatregelen aanprezen en,
in het algemeen, Japan verheerlijkten.

In de gehele archipel had niemand zich een ijveriger propagandist
betoond dan Soekarno.

Hij is, wij zijn er van overtuigd, op Java van meet af aan door een
flink deel van de inheemse bestuursaristocratie als een gevaar beschouwd.
Generaties lang was die bestuursaristocratie vóór alles bedacht geweest
op het bewaren van wat 'rust en orde' heette - handhaving daarvan was

1 Uiteraard bevond 'de Hollandse regering' zich in juli '44 nog in Londen. Het kan
zijn dat de berichten en geruchten die de ronde deden over de landingen der
Geallieerden in Normandië tot de beschreven gebeurtenis (waarvan dr. Jansen op I9
juli '44 in zijn dagboek melding maakte) bijgedragen hebben. 2 Piet Hübner in
Moesson, XXV, Ir.
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