JEUGDCONGRES IN BANDOENG

rentie een geheel andere wending nam. Zij eindigde namelijk met het
aannemen van twee resoluties: de eerste hield in dat alle Indonesische
groeperingen verenigd en onder één leiding gecentraliseerd moesten
worden, de tweede dat de toezegging van onafhankelijkheid (een onaf-
hankelijkheid die nog slechts in ‘onderzoek’ was) ten spoedigste gerea-
liseerd diende te worden.

Een delegatie ging beide resoluties aan Soekarno aanbieden, die in een
hotel boven Soeckaboemi een korte vakantie hield. Kon hij, zo werd hem
gevraagd, de onafhankelijkheid niet bespoedigen? Dat kon hij niet be-
loven, wél zei hij (volgens Anderson ‘with his habitual tact’ ): ‘De toekomst
van het Indonesische volk ligt in handen van onze jeugd.”!

Er werden na die Bandoengse conferentie in tal van steden op Java
door de Angkatan Moeda jeugdbijeenkomsten georganiseerd die de be-
doeling hadden, de jongeren op te roepen tot deelneming aan de volks-
guerrilla teneinde Indonesié€’s ‘onafhankelijkheid’ te waarborgen. De
bijeenkomst welke in Soerabaja plaatsvond, liep anders af dan de Japan-
ners wensten. Een van de sprekers betoogde namelijk dat de Indonesiérs
inderdaad moesten vechten voor hun onafhankelijkheid, maar, zei hij,
‘niet tegen de Geallieerden’ (waarmee, naar wij aannemen, niet de
Nederlanders met hun Nica-organisatie werden bedoeld maar vooral de
Amerikanen); deze opmerking nu, aldus de Amerikaanse historicus
George McTurnan Kahin in zijn Nationalism and Revolution in Indonesia,
werd begroet met donderend applaus, dat nog door de radio werd
uitgezonden ook! De bijeenkomst nam een chaotisch karakter aan en de
Japanners wisten de menigte alleen te verspreiden door luchtalarm te
laten geven.?

Het was omstreeks deze tijd dat de voornaamste figuren uit de drie
jongerengroepen die zich in Djakarta hadden gevormd, samenkwamen
om een informeel codrdinerend comité op te richten dat zich Angkatan
Baroe (‘De nieuwe generatie’) noemde. Een jeugdig journalist van Asia
Raya, Boerhanoeddin Diah, ging als coérdinator optreden — wie als
leiders van het comité optraden, is niet precies bekend, maar Anderson
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