
DE AANLOOP TOT DE REPUBLIEK

schrijft dat er in elk geval Chaeroel Saleh en Soekarni toe behoorden,
alsmede een zoon van Tjokroaminoto, de eertijds aanbeden leider van
de Sarekat Islam: Anwar Tjokroaminoto, een broer van Soekarno's eerste
vrouw - ook hij was aan de redactiestaf van Asia Raya verbonden.

Voor de Angkatan Baroe stond één ding vast: als Indonesië onafhan-
kelijk werd, dan moest het dat worden uit eigen kracht, niet dank zij .
Japans gunst.

*

De uitspraken van het in Bandoeng gehouden Jeugdcongres en de
weerklank die de daar verkondigde denkbeelden elders vonden, kunnen
Soekarno en andere nationalistische voormannen slechts verontrust heb-
ben. Waren zij inderdaad, zoals Dewantoro middenjuni had gezegd, hun
goede naam kwijt? Soekarno die, politicus als hij was, beseft moet hebben
dat hij in een gevaarlijk isolement dreigde te geraken, kwam tot een
tweeledig inzicht: dat het wenselijk was, de Hokokai te doen verdwijnen
en te vervangen door een nieuwe, duidelijk Indonesische organisatie
waarin, conform de eerste in Bandoeng aangenomen resolutie, alle
bestaande organisaties, zo zij er al niet in zouden opgaan, in elk geval
gecombineerd zouden worden, en dat het niet minder wenselijk was dat
die nieuwe organisatie alle jongeren-groeperingen onder haar stevige
controle zou nemen - die jongeren-groeperingen zouden dus in de
nieuwe organisatie een duidelijke vertegenwoordiging moeten krijgen,
maar: als minderheid. Uiteraard diende de oprichting van de nieuwe
organisatie met instemming van het Japanse militaire bestuur te geschie-
den - de vormen moesten in acht genomen worden: bespreking van het
voorstel in de Centrale Adviesraad, uitbrenging van advies aan het
militair bestuur, overneming van dat advies door dat bestuur, verwezen-
lijking van het genomen besluit.

Niet Soekarno was het die het nieuwe denkbeeld als eerste in de achtste
zitting van de Centrale Adviesraad naar voren bracht - dat deed (volgens
Dahm: op zijn verzoek) zijn oude medestander Sartono: er moest een
'nieuwe volksbeweging', de Gerakan Rakjat Baroe, worden opgericht,
waarin alle bestaande organisaties en groeperingen, de militaire en semi-
militaire korpsen inbegrepen, zouden zijn gecombineerd en die bewe-
ging moest vier leiders krijgen (een nieuw 'Klavertje Vier'): Soekarno,
Hatta, Wachid Hasjim en Raden Adipati Ario Wiranatakoesoema. Een
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