DE ‘NIEUWE VOLKSBEWEGING’

goed gevonden combinatie! Soekarno en Hatta hadden nu drie jaar ten
nauwste samengewerkt, Wachid Hasjim was een van de twee leiders van
de Masjoemi, Wiranatakoesoema regent van Bandoeng — aan de top zou
dus én de overtuigd-Islamietische richting én de inheemse bestuursaris-
tocratie vertegenwoordigd (en niet in de meerderheid) zijn.

De Centrale Adviesraad aanvaardde het plan en het Japans militair
bestuur dat wist dat de ‘onafthankelijkheid’ althans van Java niet lang op
zich zou laten wachten, zag geen reden om er zich tegen te verzetten:
wellicht zou de nieuwe Indonesische opzet meer steun verwerven dan
de Djawa Hokokai. De nieuwe beweging moest een handvest krijgen. Om
dat op te stellen werd op 6 juli ’45 in Djakarta een grote vergadering
belegd, waar elke organisatie en groepering die in de Gerakan Rakjat Baroe
diende op te gaan, vertegenwoordigd was: de Djawa Hokokai, haar vrou-
wenorganisatie, haar jongerenorganisatie (de Angkatan Moedd), de Keibo-
dan, de Seinendan, de Peta, de Barisan Pelopor, de Masjoemi, de Hizbullah,
de organisatie tot steun aan familieleden van Peta-militairen en van
romoesja’s, en nog andere. Ook zes Japanners zouden ter vergadering
aanwezig zijn. Bovendien behoorden verscheidene vooraanstaande natio-
nalisten 4 titre personnel tot diegenen die aan het beraad zouden deelne-
men. Uitgenodigd waren ook de voormannen van de pas-gevormde
Angkatan Baroe, onder wie Chaeroel Saleh, Soekarni, Diah en Adam
Malik; dezen hadden overleg gepleegd met gelijkgezinden en waren het
er over eens geworden dat zij zouden eisen dat de nationalistische leiders
krachtiger zouden optreden jegens het Japans militair bestuur.

Een groot gezelschap zou het worden: omstreeks tachtig personen. Er
was een grote zaal voor nodig: het werd de zittingzaal van de Centrale
Adviesraad, vroeger van de Volksraad.

Soekarno, voorzitter, opende de beraadslagingen. Spoedig kwam het
concept-handvest van de nieuwe beweging aan de orde. Dat gaf de
Angkatan Baroe-groep de gelegenheid om een eis te stellen die een tarten
betekende van de Japanse macht: in het handvest moest sprake zijn van
‘de Republiek Indonesié’. Een pijnlijke zaak! De regering in Tokio had
nog geen enkele beslissing genomen of Indonesié inderdaad onafhanke-
lijk zou worden en, zo ja, in welke vorm, en de Commissie tot Onder-
zoek van de ‘Onafhankelijkheid’ had haar arbeid nog niet voltooid. Een
van de zes Japanners die aan de besprekingen deelnam, haastte zich,
Soekarno een briefje te laten overhandigen waarin stond dat er maar één
was die zou beslissen of er een Republiek Indonesié kwam: keizer
Hirohito. Soekarno las het briefje voor, waarop een moment van doodse
stilte volgde. Toen weerklonken luide protesten van de jongeren. Wat te
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