Onderzoek van de ‘onafhankelijkheid’

Eerder wezen wij er op dat Indonesié het enige gebied is geweest waar
de Japanners niet meteen een commissie ter voorbereiding van de ‘on-
afhankelijkheid’ hebben ingesteld maar eerst een tot onderzoek daarvan.
Aan die instelling zijn aan Japanse zijde hevige conflicten voorafgegaan:
conflicten in Tokio, waar men het niet eens kon worden over de vraag,
welke stappen na Koiso’s verklaring moesten worden genomen, en
conflicten in de Nanjo, waar de staven van de Zevende Legergroep, van
het Vijf-en-twintigste Leger (Sumatra) en van de Nanjo-vloot onder geen
beding medewerking wilden verlenen aan het tot stand komen van een
Indonesische eenheidsstaat.

De interdepartementale commissie die in Tokio na Koiso’s verklaring
was ingesteld, kon het niet eens worden — maand na maand verstreek en
geen enkel voorstel werd aan de Opperste Oorlogsraad voorgelegd. Op
Java kwam het in februari ’45 tot de rebellie van het Peta-bataljon te
Blitar — alleszins mogelijk is het dat dit gebeuren er toe bijdroeg dat
generaal Harada, wachtend op verlof om tot instelling van de gebruike-
lijke voorbereidingscommissie over te gaan, besloot, op eigen gezag een
ongebruikelijke onderzoek-commissie in te stellen. Hij maakte dat op
1 maart bekend, daarbij overigens onderstrepend dat de commissie haar
onderzoek tot Java zou moeten beperken. Er volgden woedende protes-
ten uit Tokio, uit Saigon (Teraoetsji’s hoofdkwartier) en uit Singapore.
Die protesten maakten het hem onmogelijk, verder te gaan: eerst moest
hij er zijn superieuren van overtuigen dat zijn besluit er toe zou bijdragen
dat de bevolking op Java, conform de eerder door Singapore gegeven
richtlijnen, meer steun zou geven aan de Japanse oorlogvoering. Harada’s
telegrammen wisten in Tokio de interdepartementale commissie te over-
tuigen, zodat hij op 1o maart de eerder genoemde Bestuursacademie
oprichtte en met verlof van de Opperste Oorlogsraad bekendmaakte dat
de onderzoek-commissie spoedig zou worden samengesteld. Dat zinde
de andere hoge militairen in de Nanjo geenszins — hen wist Harada er
eind maart tijdens een conferentie te Singapore van te overtuigen dat zijn
aankondiging van I maart verantwoord was geweest.!

Er moest nu ernst worden gemaakt met het voorbereiden van de
onderzoek-commissie. Welnu, het College van Adviseurs kreeg op-

! Heel wel mogelijk is het dat het initiatief dat Harada genomen had, hem zijn functie
heeft gekost; hij werd, zoals eerder vermeld, in april naar Japan teruggeroepen en
vervangen door generaal Nagano.
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