
DE AANLOOP TOT OE REPUBLIEK

dracht, aan te geven, met welke concrete vragen zij zich zou dienen bezig
te houden en wat haar samenstelling diende te zijn.

De besprekingen over het aan het militair bestuur uit te brengen advies
vonden plaats op 9 april '45 (de helaas beknopte notulen vermelden het
Japanse jaartal: 2605) 1 en namen tien uur in beslag; zij werden niet door
Soekarno geleid maar door Sartono. Dat was opzet: het kwam er Soekarno
op aan, zoveel mogelijk van zijn eigen denkbeelden aanvaard te krijgen,
en hij meende dat hij dat als gewoon lid effectiever kon bevorderen dan
wanneer hij als voorzitter telkens naar een cornpromis zou moeten
streven. Niet alle adviseurs waren aanwezig: dertien van de negentien.

Op voorstel van Soekarno werd begonnen met wat hij 'algemene
beschouwingen' noemde, en de eerste die toen het woord voerde was
Hatta die een aantal 'belangrijke problemen' naar voren bracht met als
eerste 'de positie van Vrij Indonesië in de sfeer van Groot-Oost-Azië,
geleid door Dai Nippon', oftewel: 'tot hoe ver reikt de grens van de
vrijheid en van de soevereiniteit?' Klemmende vraag! Als andere, door
de commissie te behandelen problemen zag hij: 'Wat wordt de vorm van
de Indonesische staat: een republiek of een monarchie, en, indien een
republiek wordt verkozen, wat is dan de positie van de Vorstenlanden?'
Dan was er 'het probleem van het staatsburgerschap: wat wordt de positie
. van de andere Aziaten en van de Japanners?' Andere adviseurs meenden
dat andere onderwerpen eveneens aan de onderzoek-commissie moesten
worden voorgelegd: versterking van de Peta, betere regelingen voor het
onderwijs en voor de jeugdbeweging, opheffing van de schrijnende
tekorten aan levensmiddelen en kleding, opstelling van een Grondwet,
vorming van een Indonesische regering 'met als hoogste adviseur een
Japanner', opstelling van een bestuursontwerp 'voor geheel Indonesië,
maar als eerste stap dient men het voor Java gereed te maken', vaststelling
van 'de grenzen van het grondgebied van de vrije Indonesische staat' die
'tenminste het gebied van het vroegere Nederlands-Indië' zou moeten
omvatten, enzovoort, enzovoort. Elke vraag waarmee de onderzoek-
commissie zich zou moeten bezighouden, leek even gecompliceerd - pas
toen acht sprekers aan het woord waren geweest, greep Soekarno in met
een betoog waarvan de strekking was dat men zich door de veelheid en
de ingewikkeldheid van al die vragen niet moest laten afschrikken.
'Indonesië', zei hij, 'moet zo spoedig mogelijk vrij zijn' ('Indonesië', niet
'Java'),

1 Notulen: IC,.36 680.
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