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ten met meerderheid van stemmen zou nemen, dat bij staking van
stemmen de stem van de voorzitter zou beslissen, en dat aan de commissie
opdracht zou worden gegeven, binnen een maand haar werk te voltooien.

*

Twintig dagen verliepen voordat Hirohito's verjaardag was aangebroken:
de zçste april. De nieuwe opperbevelhebber van het Japanse leger, gene-
raal Nagano, maakte op die dag bekend dat het staatkundig begrip
'Indonesië' voortaan mocht worden gebruikt, dat de inheemse taal voor-
taan 'de Indonesische taal' zou worden genoemd en dat het begrip
'inheemsen' plaats zou maken voor 'Indonesiërs' - ook deed hij weten
dat hij het aantal leden van de onderzoek-commissie voorlopig bepaald
had op twee-en-zestig, dat het hem wenselijk voorkwam dat zich onder
die twee-en-zestig vertegenwoordigers van jongeren-organisaties zou-
den bevinden, en tenslotte dat hij het geboden achtte om op Java,
aangezien dat eiland 'het centrale punt van Indonesië' was, inlichtingen
te laten inwinnen waarmee de onderzoek-commissie haar voordeel zou
kunnen doen; tevens gaf hij de residentie- en gemeente-adviesraden
alsook de bestaande organisaties en de inheemse bestuurders het recht,
hunnerzijds aan de commissie te doen weten, welke structuur zij voor
de 'onafhankelijkheid' wenselijk achtten.

Wij nemen aan (nadere gegevens hebben wij niet) dat als gevolg van
Nagano's oproep een aantal memoranda naar Djakarta werd gezonden
- vast staat dat de acht Japanners die hij als buitengewone leden aan de
eerdergenoemde twee-en-zestig wilde toevoegen, elk in de maand mei
een deel van Java bezochten teneinde er zich in kleinere of grotere
bijeenkomsten (soms waren bijna duizend Indonesiërs aanwezig) een
beeld van te vormen hoe men zich die 'onafhankelijkheid' voorstelde.

Terwijl die Japanners rondreisden, werd in Djakarta bepaald, hoe de
onderzoek-commissie verder zou zijn samengesteld. In overeenstem-
ming met zijn eigen wensen werd Soekarno, die zich opnieuw de handen
vrij wilde houden, niet tot voorzitter benoemd - die functie kreeg een
voorman van wat men 'de aanloop-organisatie tot de nationalistische
beweging' zou kunnen noemen: Boedi Oetomo, nl. een vijf-en-zestigjarige
arts uit Djokjakarta, Raden dr. Radjiman Wediodiningrat; vice-voorzitters
werden een Japanner (een van de acht buitengewone leden) en de
resident van Kedoe, Soeroso. Onder de gewone leden bevonden zich
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