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vier Chinezen (het Japans militair bestuur had één te weinig geacht), één
Arabier en één Indo-Europeaan (Dahler). In totaal waren er dus vier-en-
vijftig Irrdonesiërs, nl. twee vrouwen en twee-en-vijftig mannen: om-
streeks twintig voormannen van de nationalistische beweging, zeven
leidende figuren uit overtuigd-Islarnietische kringen, tien leden van het
inheems bestuursapparaat (de drie Indonesische residenten, enige assis-
tent-residenten en enkelen van de meest ervaren regenten), de overige
Indonesiërs waren à titre personnel benoemd.

De jongeren-organisaties waren niet vertegenwoordigd - zij hadden
geweigerd, aan de Japanse opzet mee te werken. Mede daardoor was de
commissie verre vanjeugdig; bijna alle leden waren de veertig al gepas-
seerd - Soekarno was nu bijna vier-en-veertig, Hatta bijna drie-en-
veertig.

Men .ziet: het Japans militair bestuur was nogal afgeweken van de
voorstellen welke het College van Adviseurs had voorgelegd. Het deed
hetzelfde met betrekking tot de vragen welke de onderzoek-commissie
volgens het College van Adviseurs diende te beantwoorden: de vragen,
wat Indonesië's positie binnen Groot-Oost-Azië zou zijn, hoe de be-
stuurseenheid van Indonesië zo spoedig mogelijk tot stand kon worden
gebracht, hoe het burgerlijk bestuur zo spoedig mogelijk aan Indonesiërs
kon worden overgedragen en hoe de Commissie ter Voorbereiding van
de 'Onafhankelijkheid' moest zijn samengesteld, waren geschrapt. Er
restten er vier: of de nieuwe staat de vorm zou krijgen van een monarchie,
een republiek, 'of iets anders', wat de grondbeginselen van. de nieuwe
staat zouden zijn, welke positie de Islam er in zou krijgen, en hoe het
staatsburgerschap geregeld zou worden, en er werd een vijfde, door het
College van Adviseurs verworpen vraag toegevoegd: wat de grenzen van
de nieuwe staat zouden zijn.

Uit het feit dat die laatste vraag óók gesteld was, konden de leden van
de onderzoek-commissie al afleiden dat hun voorstellen zich niet tot Java
behoefden te beperken - opnieuw, en op een hoogst belangrijk punt, had
het militair bestuur te Djakarta zich verder gewaagd dan de machthebbers
in Tokio, Saigon en Singapore wensten', en men moet wel aannemen
dat dat minder het werk is geweest van de in Indië geheelonervaren
Nagano dan van zijn chef-staf en hoofd van het militair bestuur, generaal

1 Het beraad van de onderzoek-commissie zou dus ook op Sumatra betrekking
hebben - dat beraad was al afgesloten, toen daar op 25 juli een aparte Commissie tot
Onderzoek van de 'Onafhankelijkheid' werd gevormd, die in meerderheid uit natio-
nalisten bestond. Zulk een commissie werd in het marinegebied overbodig geacht.
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