
DE ONDERZOEK-COMMISSIE BIJEEN

Jamamoto, die de in '43 en '44 gevolgde politiek: het op afstand houden
van de nationalisten, had zien mislukken. Hij was het die persoonlijk op
28 mei '45 de commissie installeerde en haar bij die gelegenheid opwekte,
'de grondslag te leggen voor een onafhankelijk Indonesië' - wij cursiveren.
Hij sprak van 'Indonesië" in een fase waarin Tokio nog steeds slechts
van 'Oost-Indië' repte.

Op 29 mei begon de commissie in het vroegere Volksraadsgebouw
aan haar eerste zitting - die duurde vier dagen en leidde tot de vorming
van een subcommissie die de beginselen voor de nieuwe staat moest
formuleren; vervolgens breidde Nagano het aantal Indonesische leden
met drie of vier uit (vertegenwoordigers van delen van Java waar men
zich achtergesteld had gevoeld) en nadien kwam de commissie van 10

tot IS juli opnieuw bijeen om haar werkzaamheden af te sluiten - men
ziet: die tweede zitting vond plaats na de op 6 juli gehouden vergadering
ter oprichting van de Nieuwe Volksbeweging, waaruit de voormannen
der jongeren-organisaties waren weggelopen. Die voormannen waren
het die, niet als deelnemers maar als kritische toehoorders, het verhan-
delde al in de eerste zitting hadden willen volgen - dat was hun, ondanks
de steun van sommige leden van de commissie, mislukt: dr. Radjiman
had hun de toegang geweigerd, hetgeen, aldus de Japanse vice-voorzitter
in een in november '45 geschreven verslag, 'zeer verstandig' was."

De eerste zitting werd, evenals het begin van de op 9 april gehouden
vergadering van het College van Adviseurs, gevuld met 'algemene be-
schouwingen' .

Gegeven het feit dat het gezelschap groter was: in plaats van dertien
aanwezigen zeventig (van wie overigens de acht Japanners er krachtens
hun instructies zwijgend bijzaten), en er zich velen onder bevonden die
niet gewend waren, de zaken in breed perspectief te zien, waren die
algemene beschouwingen bij uitstek verward. Daartoe droeg bij dat het
presidium bepaald had dat men zich eerst zou uitspreken over de grond-
beginselen van de nieuwe staat: een onderwerp waar een regent als
Wiranatakoesoema heel anders over dacht dan Wachid Hasjim, een van
de leiders van de Masjoemi, of Ki Bagoes, de Mohammadijah-ieiàei uit
Djokjakarta. Wie naar al die verschillende opvattingen luisterde, moest
wel betwijfelen of een formulering gevonden kon worden die ieders
instemming kon hebben. Soekarno zat er zwijgend bij, zowel op de eerste
als op de tweede en de derde dag. Pas op de ochtend van de vierde,
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