DE AANLOOP TOT DE REPUBLIEK

I juni, greep hij in. Hij had in de jaren ’20 in de ideologie van de PNI
nationalistische, marxistische en Islamietische elementen trachten te
combineren — de typisch-Javaanse wens naar synthese, naar verzoening
van het onverzoenlijke, naar het te boven komen van schijnbaar onwrik-
bare tegenstellingen als die tussen het geloof in een persoonlijke God en
het animisme, had hem, zoon van een Javaanse vader en een Balinese
moeder (die het Hindoeisme had aangehangen), er toe gebracht, een
toespraak voor te bereiden waarin hij vijf beginselen zou aangeven welke,
vertrouwde hij, zo niet door alle, dan toch door veruit de meeste
commissieleden zouden worden aanvaard. Algemene beginselen — z6
algemeen dat iedereen zich bij de verwezenlijking iets anders kon voor-
stellen. Waarom vijf? De reden was dat de Groot-Oost-Aziatische Con-
ferentie in november 43 te Tokio Vijf Besluiten had genomen en dat
zulks er toe had geleid dat de Centrale Adviesraad een jaar later Vijf
Plichten had opgesomd, die menigmaal in pers en radio en op vergade-
ringen waren opgesomd! — daarom dus nu Vijf Beginselen: Pantja Sila.

Soekarno lichtte ze de een na de ander toe: het Nationalisme, het
Internationalisme, de Democratie (‘geen Westerse democratie maar een
politiek-economische democratie’), de Sociale Rechtvaardigheid en ten-
slotte het vijfde, het in politieke zin moeilijkste: het Geloof in God — het
moeilijkste daarom, omdat de overtuigd-Islamieten slechts één God
erkenden: de hunne, en dat niet alleen: hun geloof moest de gehele
nieuwe staat doordrenken. Soekarno wees dat exclusivisme af. ‘De In-
donesische staat’, zei hij in de desbetreffende passage?,

‘moet één staat zijn, die gebaseerd is op God. Laten wij, hetzij wij Christen of
Islamiet zijn, de godsdienst beoefenen op verdraagzame wijze, derhalve op een
wijze die berust op onderlinge waardering (applaus). Zowel Mohammed als Jezus
Christus hebben voldoende bewijzen geleverd van hun verdraagzaamheid . ..
Iedere Indonesiér dient zijn eigen God te belijden. De Christen dient God te
belijden volgens de leer van Jezus Christus, de Islamiet volgens de leer van de
profeet Mohammed en Boeddhisten dienen hun godsdienstige riten te verrichten
volgens hun eigen voorschriften, maar laat ons allen in God geloven.’

Eerder sprekend over de ‘Democratie’, had hij gezegd dat ‘een volks-
vertegenwoordiging de voornaamste voorwaarde (was) voor de kracht

' Te bedenken valt ook dat het cijfer vijf in het algemeen voor veel Indonesiérs een
speciale betekenis had: een hand heeft vijf vingers, de wajang-verhalen kennen vijf
helden en in de Islam speelt het begrip van de Vijf Zuilen een belangrijke
rol. 2 Tekst: NI, p. 591, Legge: Sukarno, p. 185 en Kanahele, p. 198.
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