
CONFLICT MET DE 'MAS]OEMI'

ontbreken van die bepaling had er, zo hadden de overtuigd-Islamieten
betoogd, in theorie toe kunnen leiden dat een Indonesische Christen of
Hindoe (of een Indo-Europeaan of Indische Chinees) president van de
nieuwe staat zou worden. Dit compromis werd de volgende ochtend door
Soekarno in een plenaire zitting toegelicht. Hij hield, aldus het verslag
van de Japanse vice-voorzitter, 'een toespraak waarin hij de leden onder
tranen bezwoer, het geamendeerde voorstel aan te nemen.' De voorzitter
bracht het voorstel in stemming door de voorstanders te verzoeken op
te staan. De meeste leden voldeden aan dit verzoek maar Ki Bagoes (en
wellicht nog een of twee andere overtuigd-Islamieten) en de Chinese
leden bleven zitten en een Menadonees lid zei dat het compromis eerst
in de (goeddeels gekerstende) Minahassa moest worden goedgekeurd.

Een gevaarlijke klip was omzeild.
Ook de andere onderdelen van het Handvest van Djakarta alsmede de

inleiding kwamen in behandeling; de inleiding gaf geen moeilijkheden
maar over enkele onderdelen vonden lange discussies plaats die met een
stemming eindigden.

De subcommissie had aanbevolen dat Indonesië een republiek zou
worden maar voor enkele leden van de onderzoek-commissie had al in
de eerste zitting vastgestaan dat een monarchie beter bij Indonesië zou
passen; zij hadden na afloop van de eerste zitting in Magelang overleg
gepleegd met vooraanstaanden uit de vier Javaanse vorstendommen en
hadden daar besloten dat zij zouden voorstellen, dat de Sultan van
Djokjakarta als 'Koning van Indonesië' staatshoofd zou worden. Dat
voorstelondervond scherpe bestrijding, waarbij o.m. werd opgemerkt dat
deze Sultan (of een andere Midden-Javaanse vorst) niet aanvaardbaar zou
zijn voor de bevolking van West-Java en evenmin voor die in de
Buitengewesten, waar talrijke andere sultanaten bestonden. Er werd
gestemd: vijf-en-vijftig stemmen voor de republiek, slechts zes voor de
monarchie.

Een republiek dus.
De voorstellen ten aanzien van haar staatsbestel werden, nu de bepaling

met betrekking tot de afkomst en de godsdienst van de president was
ingevoegd, goedgekeurd (Ki Bagoes bleef protesteren). Hetzelfde gold
voor de bepalingen inzake de grondrechten, de dienstplicht, de belastin-
gen en de leerplicht.

Over het staatsburgerschap van de nieuwe staat vond weer een discus-
sie plaats. Het Arabische commissielid en Dahler betoogden beiden met
klem dat Arabieren en Indische Nederlanders automatisch Indonesische
staatsburgers dienden te zijn ('wij hebben nimmer een ander vaderland
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