
DE AANLOOP TOT DE REPUBLIEK

gehad', zei de Arabier") - de vier Chinezen waren verdeeld; de aanhan-
gers van de vroegere Partai Tionghoa Indonesia (Partij van Indonesische
Chinezen) zeiden dat de Chinezen automatisch Indonesische staatsbur-
gers dienden te worden, maar de andere Chinezen die de banden met
Nationalistisch China wilden aanhouden dat wellicht na de oorlog de
grootste mogendheid van Oost-Azië zou worden, wezen het automatis-
me af. De onderzoek-commissie besloot dat in eerste instantie alleen
Indonesiërs staatsburgers zouden zijn en dat het staatsburgerschap van
leden van andere bevolkingsgroepen bij de wet zou worden geregeld
- het dispuut was dus opgeschoven.'

Ten aanzien van de grenzen van de nieuwe Republiek was dat niet
mogelijk.

Had Soekarno's subcommissie daar een voorstel voor gedaan? Wij
weten het niet - het waarschijnlijkst dunkt ons dat de leden, toen
gebleken was dat zij het niet eens konden worden, drie mogelijkheden
aan de onderzoek-commissie hadden voorgelegd: de nieuwe Republiek
moest het grondgebied omvatten van Nederlands-Indië, of (tweede
mogelijkheid) het grondgebied van Nederlands-Indië minus Neder-
lands-Nieuw-Guinea, of (derde mogelijkheid) het grondgebied van Ne-
derlands-Indië plus Portugees Timor, Brits-Borneo en Malakka (mèt
Singapore) - van dat 'Groot-Indonesië' was vooral Soekarno een over-
tuigd voorstander, ja hij vond eigenlijk dat ook de Philippijnen tot
Indonesië behoorden. Die drie mogelijkheden werden in stemming
gebracht: de eerste kreeg negentien stemmen, de tweede zes, de derde
negen-en-dertig: het moest dus een 'Groot-Indonesië' worden.

Wanneer?
Ook daarover werd gesproken. Sommigen betoogden dat men bij de

Japanners niet op een haastige beslissing moest aandringen: delen van
Indonesië, zeiden zij, waren onderontwikkeld en over het algemeen was
voor het bestuur over een bevolking van zeventig miljoen zielen het
aantal goed-opgeleide krachten gering, zeker indien men een moderne

I Aangehaald in Kanahele, p. 2 I I. 2 Wij vermelden in dit verband dat Soekamo
begin februari '45 in Djakarta een gezelschap van vermoedelijk enkele tientallen
Indische Nederlanders had toegesproken, aan wie hij de verzekering had gegeven dat
zij in een onafhankelijk Indonesië als minderheid goed behandeld zouden worden.
Hij had toen o.m. gezegd dat het een grote fout was geweest van de Nederlandse
regering om de Indische Nederlanders het Nederlands staatsburgerschap te schenken.
Ook had hij de bevolkingsgroepen van Indonesië met de groepen instrumenten in
een groot orkest vergeleken en er over geklaagd dat de groep der Indische Nederlan-
ders nog niet goed gestemd was.
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