
'GROOT-INDONES IË'

staat wilde oprichten. Soekarno wees die bezwaren af. 'Onafhankelijk-
heid', zei hij, 'is als een huwelijk: zal men wachten tot het inkomen
bijvoorbeeld vijfhonderd gulden per maand bedraagt en tot men zijn huis
heeft ingericht? Ik zeg: neen, trouweerst en zie dan samen een huishou-
den op te bouwen. Of wilt u een andere vergelijking? Onafhankelijkheid
is als het slaan van een brug over een rivier' (in het College van Adviseurs
had hij over 'een gouden brug' gesproken). 'De woeste gronden aan de
overkant kunnen later ontgonnen worden.'

Op 16 juli '45 was de onderzoek-commissie met haar arbeid klaar. Haar
voorstellen werden aan generaal Nagano voorgelegd, waarbij aan deze
ook gerapporteerd werd, wat de uitslag was geweest van de verschillende
stemmingen.

Het wachten was nu op het Japans besluit tot instelling van een
Commissie ter Voorbereiding van de 'Onafhankelijkheid'. Zij zou zich
vooral in twee punten moeten verdiepen die niet aan de Commissie tot
Onderzoek waren voorgelegd: de overdracht van het gezag en de ver-
houding tussen de nieuwe Republiek en Japan; daarbij lag het voor de
hand te veronderstellen dat de opperbevelhebbers van de Japanse legers
en van de Nanjo-vloot vèrstrekkende bevoegdheden zouden houden - de
oorlog was nog gaande en in die oorlog zou de, met verlof van de \
Japanners opgerichte, Republiek Indonesië (of R9_PubliekJava) Japans
bondgenoot zijn. )

Voorbereiding van de 'onafhankelijkheid'

Op 12 juli, vier dagen voordat de Commissie tot Onderzoek der 'Onaf-
hankelijkheid' te Djakarta haar werkzaamheden zou afsluiten, stelde,
zoals wij al in hoofdstuk 2 weergaven, de interdepartementale commissie
in Tokio aan de Opperste Oorlogsraad voor dat 'het gehele vroegere
Nederlands-Indië' (de term 'Indonesië' werd nog steeds vermeden)
'onafhankelijk' zou worden, Java het eerst, en dat op Java de gebruikelijke
Commissie ter Voorbereiding van de 'Onafhankelijkheid' zou worden
ingesteld. Dat 'gehele vroegere Nederlands-Indië' zou geen eenheidsstaat
mogen worden - conform de wensen van de leger- en van de marinestaf
moest het een federatieve staat worden. Die voorstellen werden op
17 juli door de Opperste Oorlogsraad goedgekeurd - hij liet 'de plaatse-
lijke uitvoering' over aan 'de plaatselijke militaire autoriteiten'.

Pas bijna twee weken later, op 31 juli (de Japanse regering had
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