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inmiddels de Verklaring van Potsdam verworpen), kwamen die 'plaatse-
lijke militaire autoriteiten' in Singapore bijeen. Zij besloten, op 7 augustus
bekend te maken dat een 'Commissie ter Voorbereiding van de Onaf-
hankelijkheid van Oost-Indië' op Java was ingesteld - zij besloten voorts
dat Java vermoedelijk op 7 september, de eerste verjaardag van Koiso's
verklaring, 'onafhankelijk' zou worden, dat het dan de oorlog zou moeten
verklaren aan de Geallieerden, dat een legerofficier bij de op Java te
vormen regering als Japans gezant zou optreden en dat Japanse militaire
bestuursambtenaren aan het nieuwe bewind de nodige leiding zouden
geven.

Aan dat laatste punt werd door de Japanners snel aandacht besteed,
zulks conform instructies die op 2 augustus van Tokio waren uitgegaan.
Nog voordat bekendgemaakt was dat de voorbereidingscommissie was
ingesteld, laat staan wie er deel van zouden uitmaken, was aan Japanse
zijde een commissie gereed, welker taak het was, de Indonesische com-
missie in het goede spoor te houden: de Leidinggevende Commissie ter
Voorbereiding van de 'Onafhankelijkheid'; zij bestond uit zes Japanners,
die zowel de Japanse strijdkrachten als de Japanse militaire besturen
vertegenwoordigden: één voor het marinegebied (een marine-officier die
hoofdambtenaar was van het marinebestuur te Makassar), één voor Su-
matra (het hoofd van het Japans militair bestuur, generaal-majoor Hara-
da), drie voor Java, nl. opperbevelhebber generaal Nagano, dan generaal-
majoor Otosji Nisjimoera, hoofd van de afdeling Algemene Zaken van
het militair bestuur, en schout-bij-nacht Maeda, en tenslotte luitenant-
generaal Foenio Sjimoera, chef-staf van de opperbevelhebber van de
Zevende Legergroep, generaal Seisjiro Itagaki. Behalve Sjimoera vlogen
de niet al in Djakarta aanwezige leden van die Leidinggevende Com-
missie daar zo spoedig mogelijk heen; zij namen zowel uit Makassar als
uit Boekittinggi een aantal Japanse deskundigen mee die zouden kunnen
helpen om de richtlijnen op te stellen waaraan de Indonesische voorbe-
reidingscommissie zich zou hebben te houden.

Op 7 augustus (daags tevoren was Hirosjima door de eerste atoombom
getroffen) kwam de Leidinggevende Commissie voor het eerst in Dja-
karta bijeen. 'Er waren', zo verklaarde generaal Nisjimoera in '46, ten
aanzien van de gezagsoverdracht

'vele moeilijkheden te overwinnen en het was duidelijk dat een volledig plan
niet kon worden opgesteld, laat staan uitgevoerd vóór het tijdstip [van de
overdracht] ... De commissie was van mening dat het eind van het jaar nog te
vroeg zou zijn, maar de Japanse regering wilde van geen uitstel weten' -
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