EEN JAPANSE ‘LEIDINGGEVENDE COMMISSIE’

‘koortsachtig’ begon men te werken aan de vele te treffen ‘voorlopige
regelingen’.!

Op diezelfde 7de augustus werd om 12 uur ’s middags op gezag van
generaal Itagaki in Singapore, Boekittinggi en Djakarta bekendgemaakt
dat ‘midden augustus’ op Java een ‘Commissie ter Voorbereiding van de
Onafhankelijkheid van Indonesi&€’ zou worden ingesteld. ‘“Weliswaar’, zo
heette het, ‘wordt de Commissie op Java gevormd, maar zodra zij klaar
is met haar voorbereidingen, wordt geheel Indonesié een nieuwe, vrije
en soevereine staat.’? Daarnaast zouden op Sumatra, Borneo, Celebes en
de Kleine Soenda-eilanden "regionale Commissies ter Voorbereiding van
de Onafhankelijkheid’ ingesteld worden — in de marinegebieden ge-
schiedde de desbetreffende bekendmaking door de commandant van de
Nanjo-vloot. Een datum waarop die ‘onafhankelijkheid’ zou ingaan, werd
niet genoemd, wel maakte generaal Itagaki het in zijn proclamatie dui-
delijk dat Japan volledig rekende op de steun van het nieuwe Indonesié:
‘het dient’, aldus het slot van de proclamatie®, ‘in staat te zijn, de steun
te vergoeden die het van de staten en volkeren in Groot-Oost-Azié heeft
ontvangen. Deze hoogst belangrijke taak en verantwoordelijkheid rust
volledig en uitsluitend op de schouders van de voorbereidingscommis-
sie.” In dezelfde geest uitte generaal Jamamoto zich in een aan de pers
verstrekte toelichting®: ‘De Indonesische staat dient zijn militaire capa-
citeiten tot het uiterste te versterken en samen met Japan de strijd voort
te zetten, opdat in de Groot-Oost-Aziatische oorlog de eindoverwinning
wordt behaald.’

In Djakarta was het eveneens Jamamoto die namens de generaals
Itagaki en Nagano in het vroegere paleis van de gouverneur-generaal
mededeling deed van de genomen besluiten aan een groot gezelschap
vooraanstaanden, onder wie Soekarno, Hatta, dr. Radjiman, de vertegen-
woordigers van de Chinezen, Arabieren en Indo-Europeanen in de
onderzoek-commissie, vertegenwoordigers van de vier Javaanse vorsten,
talrijke andere hooggeplaatste Indonesiérs en hoge officieren van het
Japanse leger en de Japanse marine, zoals schout-bij-nacht Maeda.

De officiéle teksten werden in de middag en de avond van de 7de
augustus in de uitzendingen van Radio Djakarta voortdurend herhaald.
Verder werden in Djakarta pamfletten verspreid met de tekst van Itagaki’s
proclamatie, reden er, om het grote nieuws bekend te maken luidspre-
kerauto’s rond in wijken waar geen ‘zingende torens’ stonden, werd het
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