
SJAHRIR BIJ HATTA

regeling voor de vorming van de voorbereidingscommissie in ontvangst
te nemen " besloot hij een poging te ondernemen om de drie voorman-
nen, althans Hatta, voor een ander beleid te winnen. Hij had op die 8ste,
zo schreef hij vier jaar later,

'a long conversation with Hatta. I told him I thought it was all over for the japanese, and
that our chance had at last come for a total national effort. I advised him to draw the line
between our position and the japanese as sharply as possible, so that we would be forced
into a position of operl conflict with them. My point was that the situation must be made
as revolutionary as possible in order that there would be no division in the nationalist camp
between those of the resistance'

(dat Indonesisch verzet had, zoals uit hoofdstuk 6 bleek, weinig om het
lijf gehad)

'and those who had col/aborated. National unity was the vital thing. He agreed with
me'? _

en die laatste woorden willen wij aldus interpreteren dat Hatta het met
Sjahrir eens was dat die 'nationale eenheid' wenselijk was, maar Sjahrirs
advies legde Hatta naast zich neer.

Op 8 augustus vlogen Soekarno, hij en dr. Radjiman naar Singapore,
begeleid door enkele hoge Japanse officieren en door de Japanner Mijosji
die als tolk zou fungeren. In Singapore voegde Itagaki's chef-staf, generaal
Sjimoera, zich bij het gezelschap. Het vloog op de ode (de dag waarop
Nagasaki door de tweede atoombom werd getroffen en waarop de
Sowjet-Unie tot haar grote offensief in Mandsjoerije overging) naar
Saigon. Niet ver van die stad moest het Japanse toestel een noodlanding
maken - de inzittenden bereikten Saigon met auto's. Die stad bezichtig-
den zij op de rode. Op de I I de werden zij op 250 km afstand van Saigon,
in Dalat, waar de Japanse veldmaarschalk van een ziekte herstellende was,
door deze ontvangen. Op Japans hopeloze positie ging Teraoetsji met
geen woord in; dat het nu ook met de Sowjet-Unie in oorlog was,
verzweeg hij. Hij wenste de drie Indonesiërs geluk met de aan hun land
verleende 'onafhankelijkheid' en deed de volgende mededelingen: de

1 'Normaal' zou het zijn geweest indien de drie Indonesiërs eerst naar Tokio waren
vertrokken om de Japanse regering hun dank te betuigen voor de nu aangekondigde
verwezenlijking van de uit september '44 daterende belofte, maar een vliegtocht naar
Tokio en terug was vanwege de militaire situatie nauwelijks meer mogelijk. 2 Sjah-
rir: Out of Exile, p. 253.
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