DE AANLOOP TOT DE REPUBLIEK

voorbereidingscommissie zou twintig leden tellen (twaalf voor Java, vijf
voor Sumatra, één voor Borneo, één voor Celebes, één voor de rest van
de Grote Oost), Java zou het eerst ‘onafhankelijk’ worden, de overige
gebieden pas als daar de voorbereidingen waren voltooid, de datum
waarop Java ‘onafhankelijk’ zou worden, was nog niet bepaald, het
grondgebied van het ‘onafhankelijke’ Indonesié zou dat zijn van het
vroegere Nederlands-Indi&, de Japanse regering zou met steun van
Indonesié de oorlog voortzetten en in Indonesié bovendien bepaalde
rechten handhaven (die werden door hem niet nader aangegeven) en hij
verwachtte dat de Indonesische voorbereidingscommissie nauw zou sa-
menwerken met de Japanse Leidinggevende Commissie. Het onderhoud,
waarin Teraoetsji nog goedkeurde dat de voorbereidingscommissie op
18 augustus in Djakarta zou worden geinstalleerd, duurde maar kort. Het
gezelschap keerde de volgende ochtend naar Saigon terug — daar pas werd
Hatta door een der begeleidende Japanse officieren ingelicht dat de
Sowjet-Unie Mandsjoerije was binnengevallen, ‘maar maak u geen zor-
gen’, zei deze (aldus Hatta), ‘het Japanse leger is sterk genoeg om het te
verdedigen.’! Hatta betwijfelde dat (‘I felt’, schreef hij in zijn memoires,
‘that Japan was going to surrender within a few months’?) en Soekarno en dr.
Radjiman waren het met hem eens, ‘that the Japanese were losing the
war.?

Dat het besluit tot Japans capitulatie nog geen acht-en-veertig uur later
zou worden genomen, voorzagen de drie Indonesiérs niet.

Zij werden op de 13de naar Singapore gevlogen en vandaar vloog
Soekarno onmiddellijk door naar Taiping, ten zuidoosten van Penang,
waar hij een korte bespreking voerde met voormannen van de Maleise
nationalisten die, zich door de grote Chinese bevolkingsgroepen op
Malakka en Singapore bedreigd voelend, enthousiast reageerden op zijn
denkbeeld dat de Republiek Indonesié ook Malakka en Singapore zou
omvatten — er werd de afspraak gemaakt dat Soekarno, zodra hij de
handen vrij had, bekend zou maken dat Malakka en Singapore voortaan
deel waren van Indonesié.* Op de avond van de 13de zaten Soekarno,
Hatta en dr. Radjiman aan bij een feestelijk diner dat generaal Itagaki hun
aanbood — noch de generaal, noch een der andere Japanners zei iets over

' Hatta: Memoirs, p. 223. * Av. * Av. * Hatta maakt in zijn memoires geen
melding van die afspraak — hij was tegenstander van een gebiedsuitbreiding van
Indonesié en wij houden het voor mogelijk dat dr. Radjiman en hij niet naar Taiping
zijn meegevlogen. In Djakarta zei Soekarno op 15 augustus in een persconferentie dat
‘leidende figuren van de staten op Malakka hem (hadden) gezegd dat de bevolking
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