DE AANLOOP TOT DE REPUBLIEK

aan de commissie één ‘speciale adviseur’ toegevoegd: Soebardjo, een van
de twee directeuren van Maeda’s Asrama.

Tenslotte deed generaal Jamamoto op die 14de weten dat de voorbe-
reidingscommissie (waarin de nationalisten een meerderheid hadden:
een van twaalf op de een-en-twintig) op 18 augustus door generaal
Nagano plechtig zou worden geinstalleerd en dat zij op 19 augustus met
haar werkzaamheden zou beginnen — niet in Djakarta, waar men van
jongerengroepen onrust verwachtte, maar in het luxueuze hotel in de
bergen boven Soekaboemi, waar eind ’42 de besprekingen waren gevoerd
over de oprichting van de Poefera en waar Soekarno kort tevoren met
vakantie was geweest.

Op diezelfde 14de augustus besloot de Opperste Oorlogsraad in Tokio
dat Japan alle in de Verklaring van Potsdam gestelde eisen zou aanvaar-
den. De regeringen van de Verenigde Staten, Groot-Brittannié, Natio-
nalistisch China en de Sowjet-Unie werden onmiddellijk omtrent die
capitulatie ingelicht — keizer Hirohito maakte haar op de 15de om twaalf
uur met zijn radiotoespraak bekend. Japan deed dus afstand van alle
veroverde gebieden, Nederlands-Indié inbegrepen, waarmee het het
recht prijsgaf (een recht dat het zich had toegeéigend) om Nederlands-
Indi&, deel van het Koninkrijk der Nederlanden, te transformeren tot een
‘onafhankelijke’ Republiek Indonesié.

Uitroeping van de Republiek

In directe zin is de uitroeping van de Republiek Indonesié het gevolg
geweest van gebeurtenissen die zich louter op Java, en daar louter in
Djakarta hebben afgespeeld — niet de brede volksmassa in de Buitenge-
westen is daarbij handelend opgetreden, evenmin die volksmassa op Java,
maar dat hebben kleine groepen gedaan die van de hooggeplaatste Ja-
panners geen tegenwerking en van enkelen dezer juist medewerking
hebben ontvangen. Van wat zich in die bewogen dagen van 14 tot en
met 17 augustus '4s in Djakarta heeft afgespeeld, is kort na het einde van
de Tweede Wereldoorlog al veel aan de in Indié teruggekeerde Neder-

1032



