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landse autoriteiten bekend geworden - een verslag evenwel dat op
redelijke volledigheid en op begrip voor de historische achtergronden
van het gebeuren aanspraak mag maken, is pas bijna dertig jaar later, nl.
in '72, door Anderson neergelegd in hoofdstuk 4 van zijn door ons al
genoemde studie, Java in a Time of Revolution. Dat is het verslag dat wij
hier in hoofdzaak willen volgen.'

*

Toen Soekarno, Hatta en dr. Radjiman op de I4de in Djakarta terugkeer-
den, deden daar al geruchten de ronde dat Japan volgens Radio San
Francisco had gecapituleerd. Om vier uur 's middags zocht Sjahrir Hatta
op, bij wie hij er opnieuw op aandrong dat de onafhankelijkheid van
Indonesië geheel buiten de Japanners om zou worden uitgeroepen en in
geen geval door die Japanse creatie: de voorbereidingscommissie. Hatta
antwoordde dat het geen verschil zou maken, welk lichaam tot die
uitroeping zou overgaan - zouden Soekarno en hijzelf er bij betrokken
zijn, dan zouden zij onder alle omstandigheden door het terugkerende
Nederlandse gezag als collaborateurs worden beschouwd die, zo had dat
gezag doen weten, gestraft zouden worden. Hatta constateerde dat Sjahrir,
die maar weinig volgelingen had, geen mogelijkheid zag om zelf de
onafhankelijkheid uit te roepen, en wees er op dat de Japanners alle
machtsmiddelen in handen hadden - hem leek het het beste, de inaugu-
ratie en het beraad van de voorbereidingscommissie af te wachten. Hij
en Sjahrir zochten Soekarno op en deze bleek het volledig met Hatta
eens te zijn. Trouwens, was het bericht van Radio San Francisco wel
juist?

De volgende dag, 15 augustus, bleek dat het geval te zijn: de toespraak
van keizer Hirohito werd ook in Djakarta gehoord - generaal Nagano
gaf onmiddellijk de instructie uit dat de pers en de radio op Java over
Japans capitulatie moesten zwijgen. Die middag zochten Soekarno, Hatta

1 Anderson heeft voor zijn studie meer dan twee jaar op Java gewoond waar hij tal
van interviews heeft afgenomen, en heeft bovendien zonder restrictie gebruik kunnen
maken van de stukken, verzameld in de Indische Collectie van het Rijksinstituut voor
Oorlogsdocumentatie; hij heeft in zijn Woord Vooraf een speciaal woord van dank
gericht tot het toenmalige hoofd van de Indische Afdeling van het instituut,
AH. ]oustra (in hoofdstuk 9 al genoemd als leidster van het vrouwen- en kinderkamp
Kampili), en tot de wetenschappelijke medewerker van die afdeling, drs. (later dr.) R
de Bruin.
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