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Soekarno zou opzoeken en er gingen stemmen op dat, als deze aarzelde
of de voorbereidingscommissie wilde inschakelen, de jongeren zèlf tot
handelen moesten overgaan.

Alvorens naar Soekarno te gaan begaf de delegatie zich naar Maeda's
Asrama waar zij Soebardjo aantrof - deze deelde haar mee dat de voor-
bereidingscommissie de volgende ochtend om tien uur zou bijeenkomen.
Die mededeling schonk Wikana en de zijnen de overtuiging dat Soekarno
nog steeds het door de Japanners uitgestippelde pad wilde volgen, en de
delegatie kwam dan ook in verontwaardigde stemming Soekarno's wo-
ning binnen. Wikana deed een beroep op Soekarno om onverwijld op
eigen gezag tot de uitroeping van de Republiek over te gaan. Soekarno
weigerde: hij moest eerst overleg plegen met Hatta en andere leden van
de voorbereidingscommissie en aangezien niet gebleken was dat het
Japans militair bestuur die commissie wilde opheffen, wilde hij dat
bestuur niet tegen zich innemen. 'Als Boeng Karno', riep Wikana toen
theatraal uit, 'niet vanavond nog de onafhankelijkheidsproclamatie doet
verschijnen, zal er morgen gemoord worden en zal er bloed vloeien!'
Wiens bloed? 'Hier is mijn keel', riep Soekarno. 'Sleep me naar een hoek
en maak me vanavond af! Wacht niet tot morgen!'

Hatta verscheen, door Soebardjo gewaarschuwd. Hij schaarde zich
volledig aan Soekarno's zijde, de jongeren-delegatie voorhoudend dat
het bericht van Japans capitulatie nog niet bevestigd was en dat optreden
buiten de Japanners om onverantwoord zou zijn. Toen Wikana daarop
waarschuwde dat de jongeren bezig waren, hun krachten te verzamelen
(wapens hadden zij niet), zei Hatta dat zij dan maar op eigen gelegenheid
de onafhankelijkheid moesten uitroepen, waarop Wikana zei dat hij niet
voor de eonsequenties kon instaan als die onafhankelijkheid niet uiterlijk
de volgende dag, 16 augustus, om twaalf uur was geproclameerd.

Wikana's delegatie keerde naar een van de jongeren-centra terug. Ze
had niets bereikt en zij voelde zich gefrustreerd; zij was zich bewust dat
de jongerenleiders op Java als geheel nagenoeg onbekend waren - wie
zou hen volgen als zij de Republiek uitriepen? Er waren maar twee
personen die, naar men mocht aannemen, wèl gevolgd zouden worden:
Soekarno en Hatta. Hoe konden zij dan gedwongen worden, een andere
koers in te slaan? De groeiende verontwaardiging die zich ook van allen
meester maakte die het betrokken jongerencentrum kwamen binnenlo-
pen, droeg er toe bij dat het denkbeeld werd geopperd, die twee vooreerst
uit Djakarta te verwijderen en hen dan onder druk te zetten. Waar? Een
aanwezige officier van de Peta wees op de Peta-kazerne te Rengasdeng-
klok (die plaats ligt beoosten Djakarta op een afstand van, langs de weg,
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