
DE AANLOOP TOT DE REPUBLIEK

waar de Japanners geen controle over hadden? Nisjimoera antwoordde
dat ook dit voor hem onaanvaardbaar was, als hij er weet van had, maar
het kon toegelaten worden, als het geschiedde buiten zijn voorkennis.

Dit was het keerpunt. Nisjimoera's beslissing, schrijft Anderson,

'represented a compromise acceptable to all, since it gave the army's tacit promise not to
intervene, should the Indonesians make their own declaration of independence outside the
framework of the Commission to Prepare Independence. The prime interest of the military
authorities was to be able to deny responsibility for any further political developments in
Indonesia. It should be remembered, too, that Nishimura represented a considerable group
within the Sixteenth Army that was by now quite sympathetic to Indonesian aspirations,
and moreover felt a strong moral obligation to the Indonesians in view of the Koiso
Declaration and the whole ideological rationale for Japan's Greater East Asian Co-
Prosperity Sphere. The arrangement with Sukarno and Hatta permitted the higher military
authorities to fulfill at the same time this moral obligation and their legal responsibilities
to Tokyo; it would probably not be unreasonable to credit them also with a certain
Schadenfreudetoward the victorious Allies' 1 -

en aan deze motieven willen wij nog een toevoegen dat wij in hoofdstuk
2 al noemden en dat, zo vermoeden wij, niet alleen bij Maeda een rol
speelde maar ook bij generaals als Nagano, Jamamoto en Nisjimoera die
in een sfeer van chauvinisme waren opgegroeid en er carrière in hadden
gemaakt: dat Japan, zoals het in '44 in een stuk van het departement van
buitenlandse zaken was gezegd, als het de oorlog verloor, 'een vaste basis
zou verwerven waarvan het in de toekomst gebruik zou kunnen maken
in zijn strategic-op-lange-termijn voor het zich weder oprichten van het
Japanse keizerrijk', als het 'in het laatste stadium van de oorlog' aan
Indonesië of delen daarvan 'onafhankelijkheid verleende.' Weliswaar zou
nu en hier van de zijde der Japanse legerautoriteiten niet sprake zijn van
een formeel verlenen van onafhankelijkheid maar van een feitelijk gedogen
- het resultaat zou hetzelfde zijn.

*

Schout-bij-nacht Maeda hield zich aan zijn toezegging.
Terwijl zijn medewerker Nisjijima en Soekarni onmiddellijk een

rondrit door Djakarta ondernamen om de jongerengroepen in te lichten
dat zij niet tot acties behoefden over te gaan, keerde hij met Soekarno

1 A.v., p. 80.
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