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en Hatta naar zijn huis terug. De leden van de voorbereidingscommissie
waren daar blijven wachten maar bij hen voegden zich nu (het was
omstreeks drie uur in de nacht van de rode op de rzde) enkele tientallen
anderen, onder wie Chaeroel Saleh en nog enkele leiders van jongeren-
groepen, tenslotte ook Soekarni, na zijn rondrit. Diegenen die omstreeks
drie uur aanwezig waren, kregen eerst van Soekarno en Hatta te horen
dat alle moeilijkheden waren opgelost - vervolgens trokken die twee
zich met Maeda, Nisjijima, een tweede Japanse medewerker van Maeda,
Soebardjo en Mijosji (deze was als waarnemer ten behoeve van het
militair bestuur naar Maeda's huis meegegaan) in de werkkamer van de
Japanse schout-bij-nacht terug teneinde een onafhankelijkheidsprocla-
matie op te stellen. De jongerenleiders hadden er een concept voor
meegebracht, waarin de zin stond: 'Alle instellingen die nog in handen
zijn van vreemdelingen, moeten hun ontrukt worden." Nu, het gezel-
schap in Maeda's werkkamer (vier Japanners, drie Indonesiërs) had geen
behoefte om aan dat concept aandacht te besteden. Niet dat het simpel
was, een goede tekst op te stellen: enerzijds moest er niets uit blijken van
een juridische gezagsoverdracht, anderzijds moest hij duidelijk genoeg
zijn om de jongeren tevreden te stellen. Soekarno vond de juiste formu-
lering: 'Wij, het volk van Indonesië, verklaren hierbij dat Indonesië
onafhankelijk is. Zaken met betrekking tot de overdracht van de macht
en andere zaken zullen op een ordelijke wijze en in de kortst mogelijke
tijd worden uitgevoerd' 2 - 'overdracht van de macht' stond er in het
Indonesisch duidelijk, maar de Japanse tekst die de generaals te zien
kregen, gebruikte een term die eerder 'administratieftoezicht' betekende.

Met die tekst voegden Soekarno, Hatta en Soebardjo zich weer bij de
overige leden van de voorbereidingscommissie en de andere aanwezigen,
onder wie de jongerenleiders. Die laatsten vonden het een slap stuk - zij
weigerden, het samen met de leden van de voorbereidingscommissie (dat
waren allemaal 'door de Kenpeitai benoemden', zei Chaeroel Saleh) te
ondertekenen, wèl konden zij, zeiden zij, er accoord mee gaan als zes
hunner de proclamatie zouden ondertekenen maar dan louter samen met
Soekarno en Hatta. Zij hadden voorzien dat dat geweigerd zou worden
- het werd dan ook geweigerd, waarna de jongerenleiders konden ver-
klaren dat zij voor deze onafhankelijkheidsverklaring geen enkele verant-
woordelijkheid wilden dragen. Onder de proclamatie, in Soekarno's
handschrift geschreven op door Maeda verschaft blanco papier, kwamen

1 japanese Military Administration in Indonesia, p. 503. 2 Volgens Hatta was hij het die
deze formulering vond.
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