
SOEKARNO TOT PRESIDENT GEKOZEN

De volgende dag, 18 augustus, ~am de voorbereidingscommissie op-
nieuw bijeen. Ze was ietwat uitgebreid: de commandant van het Peta-
bataljon te Djakarta, die de vorige dag afwezig was geweest, regent
Wiranatakoesoema, Dewantoro, mr. Raden Iwa Koesoemasoemantri (een
oude medestander van Soekarno en Hatta) en Soekarno's secretaris waren
uitgenodigd aan het beraad deel te nemen en ook de drie belangrijkste
jongerenleiders: Chaeroel Saleh, Soekarni en Wikana. Die drie hadden
in overleg met anderen de uitnodiging aanvaard - Chaeroel Saleh even-
wel begon met in de vergadering een heftig betoog af te steken dat de
voorbereidingscommissie, 'die naar Japan stinkt' " geen enkel recht had
om besluiten te nemen; er moest, zei hij, een nieuwe instantie gevormd
worden: een Komitee Nasional Indonesia. Hatta betoogde toen mede na-
mens Soekarno dat hij de verantwoordelijkheid die hij jegens de Japan-
ners droeg, niet kon scheiden van zijn verantwoordelijkheid jegens het
Indonesische volk, 'daarom', zei hij, 'zeggen wij aan de Japanners dat dit
een samenkomst is van de voorbereidingscommissie, maar het volk
geven wij de waarborg dat dit de eerste samenkomst van het Komitee
Nasional Indonesia is.' 2 Daar namen de drie jongerenleiders geen genoe-
gen mee - zij liepen weg.

Dat kwam de harmonie in het verdere beraad ten goede. Het Handvest
van Djakarta werd mèt zijn inleiding (zonder de pro-Japanse passages)
goedgekeurd als Grondwet voor de nieuwe Republiek, maar niet dan
nadat opnieuw verdeeldheid was gerezen over de artikelen waarin de
positie van de Islam was geregeld - een compromis, waar Ki Bagoes
tegen blééf protesteren. Dat verzet staakte hij pas nadat het volkshoofd
uit het zeer rechtzinnige Atjeh, die een van de drie Sumatraanse verte-
genwoordigers in de voorbereidingscommissie was, gezegd had dat het
compromis voor hèm aanvaardbaar was. Merkwaardig genoeg, werd de
bepaling dat de president een Islamiet moest zijn, geschrapt. De voorbe-
reidingscommissie stelde voorts vast dat zij de Raad voor Volksoverleg
en de Raad van Volksvertegenwoordigers zou samenstellen en dat, aan-
gezien die eerste ontbrak en spoed geboden was, zijzelf een president en
een vice-president zou kiezen (hetgeen de Raad voor Volksoverleg had
moeten doen). 's Middags werden Soekarno en Hatta bij acelarnatie tot
president, respectievelijk vice-president gekozen - zij kregen vrijwel
onbeperkte bevoegdheden voor de tijd van zes maanden.

Toen dit alles was geregeld, werden Soekarno en Hatta bij generaal

1 Aangehaald in Anderson, p. 86. 2 A.v.


