
SOEKARNO'S RADIOTOESPRAAK VAN 23 AUGUSTUS '45

capitulatie hadden wijd en zijd de ronde gedaan. Bovendien werden de
heiho's, voorzover niet al verdwenen, gedemobiliseerd en werden de
bataljons van de Peta ontbonden - de Peta-militairen kregen zes maanden
soldij mee, hun wapens werden opgeborgen. Op vele plaatsen zag men
verder nieuwe rood-witte vlaggen verschijnen en groepenjongeren, met
vlaggen zwaaiend en leuzen roepend, in vrachtauto's rondrijden. Maar er
was óók aarzeling. Heel begrijpelijk: de Japanners plachten met brute
kracht tegen ordeverstoringen op te treden, men nam aan dat de Geal-
lieerden spoedig op Java zouden landen en de nieuwe Republiek had
zich nog op geen enkele wijze duidelijk gemanifesteerd.

Tot die eerste duidelijke manifestatie kwam het pas op de 23Ste, zes
dagen na de uitroeping: Soekarno sprak voor Radio Djakarta. Had het
Japanse legerbestuur dat niet kunnen verhinderen? Stellig: pas op
5 september zouden de bij Radio Djakarta werkzame Indonesiërs er een
begin mee maken om de Japanners uit de omroepgebouwen te verwij-
deren, en pas op I I september zouden al die gebouwen in hun handen
zijn. Op 23 augustus wáren die Japanners er dus nog, maar welke auto-
riteiten aan Japanse kant Soekarno verlof gegeven hebben om voor de
radio te spreken dan wel gedoogd hebben dat hij dat deed, is niet bekend.
Hoe dat zij, hij sprak, en wat hij zei, kon gevolgd worden door ieder die
een toestel bezat of hoorde wat uit de 'zingende torens' klonk.

De pas benoemde president, die er zijn gehele politieke carrière naar
had gestreefd, bij de onderling zo verschillende volkeren van Indonesië
het besef te wekken dat zij één volk waren, begon met 'mijn gehele volk:
op Sumatra, op Java, op Borneo, op Celebes, op de Kleine Soenda-
eilanden, op de Molukken, ja van Atjeh tot Ambon", op te roepen, de
strijd voor een vrij en onafhankelijk Indonesië met volharding te voeren,

Precies als in de inleiding bij het Handvest van Djakarta was geschied,
ging hij op zijn wijze op Indonesië's geschiedenis in. Het had een groots
verleden gehad, toen het door de Nederlanders werd veroverd. Die
hadden het uitgebuit en verzwakt en het, ook in de twintigste eeuw,
'systematisch weerloos' gemaakt. 'Wij hebben', zo ging hij verder,

'nu al vijf-en-twintig jaar gesmeekt en geroepen om ons militair te trainen opdat
wij ons zouden kunnen verdedigen. Vergeefs! En toch hebben de Nederlanders
buiten ons om de oorlog aan Japan verklaard. Daardoor en doordat zij lafhartig
gevlucht zijn, hebben zij ons aan een Japanse bezetting uitgeleverd en ons in de
zwaarste ellende van oorlog, hongersnood, ziekte en naaktheid gestort. Niets
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