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onder het Japans militair bestuur: Sjarifoeddin, die, hoewel nog steeds
afwezig, minister van voorlichting werd. Eén ministerspost, defensie,
werd niet vervuld: zij werd gereserveerd voor Soeprijadi die als onder-
officier van de Feta de opstand in Blitar had geleid en die spoorloos
verdwenen was.

Wat met dit alles op Java was geschied, betekende in zoverre een
politieke revolutie dat een begin was gemaakt met de opbouw van een
staat die het Nederlands oppergezag afwees - een sociale revolutie was
het op dit ogenblik geenszins. In dat opzicht droeg wat gebeurd was,
eerder een conservatiefkarakter: de macht kwam te liggen bij een alliantie
van de elites in de samenleving: de voormannen van de nationalistische
beweging en van de Masjoemi en de inheemse bestuursaristocratie.

Slot

'De versnelling van het dekolonisatieproces welke door de Tweede
Wereldoorlog werd bewerkstelligd, is', zo schreven wij in het Voor-
woord van deel I I a (Nederlands-IndiëI), 'wellicht het belangrijkste gevolg
dat de periode 1940-1945 voor de geschiedenis van het Koninkrijk der
Nederlanden heeft gehad: er kwam een einde aan een koloniaal tijdperk
dat in de zeventiende eeuw was begonnen.'

Dit inzicht is het geweest dat ons er toe gebracht heeft, in dit deel niet
alleen de structuur van het Japanse bezettingsapparaat en de lotgevallen
in de Japanse periode van de Nederlandse staatsburgers (Nederlanders
èn Indische Nederlanders) te beschrijven, maar speciaalook in te gaan
op het politieke beleid van de Japanse autoriteiten met betrekking tot de
Indonesiërs en op de politieke reacties van die laatsten.

Velen in Nederland hebben na het einde van de Tweede Wereld-
oorlog vooral Soekarno louter gezien als een collaborateur met de Ja-
panners: een Indische Mussert, die evenals de leider van de NSB vervolgd
en zwaar gestraft diende te worden, en toen de Nederlands-Indische
autoriteiten in '45-'46 uit de verklaringen van krijgsgevangen genomen
Japanners (van wie sommigen maar een deel zeiden van wat zij wisten

werden o.a. Wachid Hasjim, Sartono en Oto Iskandardinata. Er waren onder die
ministers zovelen die een hoge functie hadden bekleed op de door Japanners geleide
departementen, dat men dit eerste Indonesische kabinet wel aanduidde als 'het
boe;:io-kabinet', 'het kabinet van de rweede mannen'.


