JAPAN EN DE OPRICHTING VAN DE REPUBLIEK

of zelfs de waarheid geheel verdraaiden) een eerste beeld hadden gekre-
gen van de feitelijke medewerking die Japanners bij de uitroeping van
de Republiek hadden verleend, kwam bij een deel van die autoriteiten
de neiging naar voren om die Republiek te zien als een Japanse creatie,
meer niet: een koekoeksei, door Japanners gedeponeerd in het nest van
de verwarde naoorlogse verhoudingen.

Gaan wij op die twee punten in, dan zullen wij met het laatste, dat het
eenvoudigste is, beginnen.

Lettend op de uitgebreidheid en de snelheid van het algemene dekolo-
nisatieproces dat zich na de Tweede Wereldoorlog heeft afgespeeld, kan
men achteraf stellen dat het na '45 onder alle omstandigheden zou zijn
gekomen tot de oprichting van een Republiek Indonesié, maar dat achten
wij niet relevant: wij hebben met de, niet met een Republiek te maken:
de Republiek die op 17 augustus 45 in Djakarta werd uitgeroepen.
Welnu: de grote Japanse betrokkenheid daarbij is een onloochenbaar feit
geweest. De Japanse regering heeft op 7 september ’44 de ‘onafhanke-
lijkheid’ van ‘Oost-Indié&’ (pas van 29 april ‘45 af mocht van ‘Indonesié’
gesproken worden) als doel van haar beleid vastgesteld, zij is tussen 1 en
10 maart ‘45 accoord gegaan met de oprichting van de Commissie tot
Onderzoek dier ‘Onafhankelijkheid’, zij heeft op 2 augustus "45 opdracht
gegeven tot de vorming van de Commissie ter Voorbereiding, zij heeft,
terwijl zij aannam dat grote Amerikaanse landingen op Japans hoofdei-
landen aanstaande waren, die voorbereiding in de voor haar toen vrijwel
onbereikbare Nanjo overgelaten aan de Japanse militaire autoriteiten en
van deze heeft veldmaarschalk Teraoetsji op 12 augustus in Dalat goed-
gekeurd dat de voorbereidingscommissie op 18 augustus in Djakarta zou
worden geinstalleerd en onmiddellijk met haar werkzaamheden zou
beginnen. Had Japan niet op 14 augustus gecapituleerd maar de oorlog
nog enige tijd voortgezet, dan zou op 7 september "4 5 een Republiek Java
tot stand zijn gekomen als eerste deel van een (onder Japans toezicht
staande) Republiek Indonesié.

De gebeurtenissen namen een andere loop, maar ook daarbij bleven
Japanse autoriteiten betrokken. Wij denken vooral aan schout-bij-nacht
Maeda, die al in een vroeg stadium voorstander was van het verlenen
van ‘onafhankelijkheid’ aan Indonesié, op 16 augustus, hoewel hij wist
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