DE AANLOOP TOT DE REPUBLIEK

Duitse maatregelen die op de nationaal-socialistische gelijkschakeling
van Nederland waren gericht of het leven van Nederlanders in gevaar
brachten.

Van politieke collaboratie was in bezet Nederland sprake wanneer
men, niet onder dwang maar uit eigen overtuiging, in wezen aan Duits-
lands zijde stond en daarvan ook getuigde. Daar werd een harder woord
voor gebruikt: landverraad.

Wanneer wij aan die aan de geschiedenis van bezet Nederland ont-
leende begripsonderscheidingen herinneren, mogen wij niet over het
hoofd zien dat de verhoudingen in Indié fundamenteel anders lagen. De
trouw aan Nederland die de Nederlandse regering van haar eigen Ne-
derlandse burgers mocht vergen, kon niet gevergd worden van de Indo-
nesiérs die immers geen Nederlanders waren maar onderworpenen aan
een Nederlands gezag dat, hoezeer ook internationaal erkend, toch voor
het bewustzijn van die Indonesiérs een gezag van vreemdelingen was,
een gezag van Europese kolonisatoren. Kon niet gevergd worden, maar
werd gevergd van het inheems bestuursapparaat in de vorm van de in ’41
opgestelde en rondgezonden Aanwijzingen, waarin het Nederlands gou-
vernement o.a. het trouw zweren aan Japan had verboden. Tekenend
achten wij het dat vrijwel geen enkele inheemse bestuurder zich iets van
dat verbod heeft aangetrokken. Het Japans militair bestuur heeft op het
inheems bestuursapparaat kunnen steunen, zoals het Nederlands koloni-
aal bestuur dat v66r de Japanners had gedaan. In het perspectief van de
Indonesische bestuurders had slechts de ene vreemdeling de andere
vervangen. Zij hebben hun normale werk voortgezet.

Soekarno is verder gegaan.

Natuurlijk mag men zijn beleid onder het Japanse bestuur niet losma-
ken van zijn ervaringen met het Nederlandse. Hij had in ’27 de nationa-
listische PNT opgericht, had voortdurend gestreefd naar eendracht tussen
de nationalistische groeperingen, had in alle duidelijkheid de voortzet-
ting van het Nederlands gezag verworpen, was in december ’29 in
opdracht van het gouvernement gearresteerd en vervolgens tot vier jaar
gevangenisstraf veroordeeld, was in december ’31 vrijgelaten, had on-
middellijk zijn actie hervat en was in augustus ’33 opnieuw gearresteerd
en toen zonder vorm van proces verbannen, eerst naar Flores, vervolgens
naar Benkoelen op Sumatra. Die ervaringen hadden in hem slechts de
hoop versterkt dat hij voor Nederlands-Indié kon worden wat een
Gandhi geworden was voor Brits-Indié, een Quezon voor de Philippij-
nen: hij representeerde de toekomst. Het verdient dan ook de aandacht
dat hij er in februari ’42 toen de door hem in woord en geschrift bestreden
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