
SOEKARNO'S BELEID

Japanners naderden, met klem bij het Nederlands gouvernement op had
aangedrongen dat het juist hèm naar Australië zou laten overbrengen.
Dat was geweigerd. Het deed ons in ons vorige deel constateren, 'dat de
verantwoordelijkheid voor het feit dat de Japanners deze geduchte volks-
menner in Indië aantroffen, aan Nederlandse kant ligt.' -

Onder de indruk van Japans overwinningen en overtuigd dat Japan
voor lange tijd in Oost-Azië de lakens zou uitdelen, is Soekarno al op
Sumatra als propagandist voor de Japanners gaan optreden. Imamoera die
hem in juli '42 naar Djakarta (toen nog: Batavia) liet overbrengen, gaf
hem de vrije keus, ambteloos burger te worden of op Java onder Japans
toezicht en in het evidente belang van de Japanse oorlogvoering een
nieuwe activiteit te ontplooien. Hij koos het laatste. Wat hij ten dienste
van de Japanners heeft verricht, behoeven wij hier niet te herhalen: wij
hebben er in de hoofdstukken 4,7 en I I een duidelijk beeld van gegeven.
Het oorlogvoerend Japan heeft op Java geen betere propagandist gekend
dan Soekarno. Natuurlijk is het niet alleen aan zy'n toespraken en artikelen
te wijten geweest dat zoveel honderdduizenden als heiho of romoesja van
Java werden weggevoerd of, blijvend op het eiland, dáár werden afge-
beuld, maar dat neemt niet weg dat hij mede-verantwoordelijk is voor
de grote ·aantallen slachtoffers die onder die heiho's en romoesjas zijn
gevallen. Hij heeft die mede-verantwoordelijkheid trouwens erkend. Wij
herinneren aan hetgeen hij, volgens zijn eigen relaas, in '4S zei tegen de
vijf studenten die hem waren komen vragen hoe hij zijn medewerking
aan de romoesja-inzet nog kon verantwoorden: 'Als ik duizenden moet
opofferen om miljoenen te redden, dan zal ik dat doen. Als leider van
dit land kan ik mij de luxe van gevoeligheid niet veroorloven.'

Vèrgaande collaboratie dus, en niet alleen laakbaar in het perspectief
van de slachtoffers en van de Nederlandse autoriteiten in Australië maar
ook in een veel wijder perspectief. Had Japan de oorlog kunnen winnen
in die zin dat het zich in zijn enorm machtsgebied had kunnen handha-
ven, dan was de rampspoed voor de er wonende, door Japan overheerste
volkeren niet te overzien geweest. Nog voordat de Nanjowerd veroverd,
had Japan zich in Korea, Mandsjoerije en China ontpopt als een harde
meester, een meedogenloze kolonisator, een grijpgrage exploitant. Japans
nederlaag was in het belang van alle volkeren van Oost- en Zuidoost-
Azië - Soekarno heeft dwars tegen dat belang in gehandeld. Anders dan
Aung San in Birma heeft hij bovendien zijn steunverlening aan Japan tot
het einde van de Tweede Wereldoorlog voortgezet.

Uit welke motieven?
Eén gaven wij al aan: hij was er in '42-'43 zeker van dat Japan niet


